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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
DE HEER

Marcel Corneel Blisahieth ADRIAENSSENS

Gepensioneerd Polifieagent,
echtgenoot van
Mevrouw Maria Elisa LAURYSSEN
geboren te Wijnegem op 16 april 1907 en kortstondig
overleden te Antwerpen op 15 november 1962.
Gesterkt en getroost door de Genademiddelen van
onze Moeder de H. Kerk

Gods wegen zijn onbegrijpelijk, als men er het minst
aan denkt, neemt Hij ons weg uit de kring van onze
dierbaren.

O, Heer, wij hadden hem zo lief. Gij vergt van ons
een groot offer. Uw H. Wil geschiede.

Hij was een kristen in wie geen bedrog was. Werk-
zaam en zorgzaam heeft hij zijn leven doorgebracht.
- Hij kon toornen over ongerechtigheid en medelijdend
zijn van harte waar hulp nodig was.

Mijn lieve echtgenote, heb dank voor al de gelukkige
dagen die we samen mochten doorbrengen. Ik ga naar
de eeuwige Rust, waar ik voor u troost en moed zal
vragen in het leven.

Mijn zoon, mijn vreugde en mijn kroon, op wie zich
verenigde al de gevoelens en verlangens van mijn hart,
ik twijfel er niet aan, gij zult voor mij bidden en uw
moeder eren al de dagen van haar leven en dan zal
Gods vrede met u zijn.

Duurbare moeder en familie, bidt voor mij, ik zal met
u en voor u bidden, zo blijven we verenigd in Geloof,
Hoop en Licfde.

Mevrouw Marcel Adriaenssens;

Mijnheer Romain Adriaenssens en zijn verloofde Mej, Lydia Marnef;

De familién Adriaenssens en Lauryssen

danken U voor de blijken van deelneming en gebeden.
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