
 1 

Heemkundige kring Jan Vleminck                            49ste jaargang 

 

Wijnegem                                                      nr. 2 - september 2013 

 

 

 

 

 

 

INHOUD 

 

 

 

Het KCW, veel leven om niets?  (Were Di 1963)                  blz. 3 

 Jos Bourgeois 

 

Wijnegem in de jaren 1780-1800. Deel 2: Een rustig 

dorp in woelige tijden?                                                         blz. 24 

 Herman Luyckx 

 

De dagboeken van Jan Avonts: het Ceciliakoor                    blz. 42 

 Leo Spaepen 

 

Mededelingen                                                                        blz. 55 

 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze brochure mag worden overgenomen of gekopieerd 

zonder schriftelijke toestemming van de auteur(s). Iedere auteur 

blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar artikel(s). 

 



 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

WERE DI 1963 
 

HET KCW, VEEL LEVEN OM NIETS? 
 

 

Jos Bourgeois 

 

 

In het archief van Heemkundige Kring Jan Vleminck bevindt zich 

een door de aerme-meesters van de heilige geest-taefel van 

Wynegem in krakkemikkig Vlaams geschreven brief (gedateerd 

februari 1797, dus ten tijde van het Directoire) aan een allicht 

ondergeschikte, want tweetalige ambtenaar van de administratie 

van het Département des deux Nèthes à Anvers. Het document is 

ondertekend door alle aerme-meesters, van wie er één lezen noch 

schrijven kon en zodoende tekent met een x'je: (handt) X (merck 

van joes meyvisch).  

Hij zal in het toenmalige Wijnegem niet de enige analfabeet 

geweest zijn. Weliswaar bestond er in het dorp sinds het begin van 

de 17de eeuw een kosterschooltje, dat een minimaal onderwijs 

verstrekte maar lang niet door alle kinderen werd bezocht. De 

leerplicht werd in België pas in 1914 ingevoerd. Toch vinden we 

in een brochure van heemkring Jan Vleminck over het onderwijs 

in Wijnegem (2001) een klasfoto anno 1913 van het derde leer-

jaar, waarop niet minder dan 43 jongetjes staan afgebeeld. Meisjes 

kregen van de zusters annonciaden, wier schooltje ook door de 

gemeente werd aangenomen, onderricht in lezen, schrijven, 

rekenen en huishoudelijke taken. Diezelfde congregatie opende in 

de jaren twintig de prestigieuze Wijnegemse Normaalschool, waar 

meisjes uit zowat heel Vlaanderen middelbaar onderwijs en een 

opleiding tot onderwijzeres kregen. 

In 1859 werd de harmonie De Wijngaard opgericht, in 1900 De 

Vrijheidsvrienden. Beide gaven muziekonderricht aan jongeren en 

organiseerden concerten. De Wijngaard voerde tijdens feesten ook 

kluchtige toneelstukjes op. Een tijd lang hadden de socialisten een 
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eigen muziekkorps, De Volkswil, een eigen 'boekerij' zoals dat 

toen heette, en een toneelkring, Ontwaking, die vooral sociale 

drama's voor het voetlicht bracht.  
 

 
 

Toneelopvoering van normalisten in de feestzaal van de Normaalschool, 1924. 

 

In de twintigste eeuw volgden meer en meer jongens buiten de 

gemeente middelbaar onderwijs in colleges en athenea, en ook 

hun verenigingen zoals Vlaams en Vroom speelden toneel, eerst in 

de Patre, later in de parochiale Familiazaal. De socialisten lieten 

zich niet onbetuigd en organiseerden o.a. dansavonden. Er kwam 

ook een bioscoopzaal, op zeker ogenblik zelfs twee, waar behalve 

wild west-films af en toe meesterwerken als Potemkin en All quiet 

on the western front werden vertoond. 
 

In 1963 werd de koepelvereniging KCW of Kultureel Centrum 

Wijnegem opgericht. Maar vooraleer we dàt verhaal vertellen, toch 

nog dit: de winter van 1962-1963 was een van de strengste sinds 

mensenheugenis. Were-Di heeft het er geregeld over: 
 

Dinsdag 1 januari 1963: Met spekgladde banen, ijzig koude wind 

en massa's bevroren sneeuw valt het toch maar moeilijk om 
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familie en vrienden nieuwjaar te gaan wensen. Vele mensen 

ploffen op hun achterste en een koene autobuschauffeur moet zelfs 

ijlings opzijzwenken om een getuimeld menske te vermijden. 

Donderdag 3 januari 1963: Komt er verandering in het ruige 

weer? Het begint te regenen en de gevolgen op de baan laten zich 

raden. Vooral op de zijwegen wordt het een spiegel.  

Zondag 6 januari 1963: Vadertje vries heeft ons weer in de greep 

en meteen springen we weer naar een strenge vorst. Gelukkig dat 

de hoofdbanen toch min of meer van sneeuw bevrijd zijn. 

Maandag 14 januari: 's Morgens is alles wit besneeuwd en 't is 

echt glad op de baan. Lea Driesen maakt zo'n ferme tuimelaar dat 

voor een armbreuk gevreesd wordt. Op de gronden toebehorend 

aan de heer Bettonville ligt een eenzame sloef. Da's waarschijnlijk 

voor eventuele voorbijgangers met één koude voet. 

Donderdag 7 januari: Ondertussen klauwt de winter nog met volle 

kracht. Men vertelt van temperaturen die meer dan 20 graden 

onder nul zouden zijn. 

Zaterdag 19 januari: De Wommelgemsesteenweg is afgesloten 

voor alle verkeer. Er moet daar ergens een hoop sneeuw in de weg 

liggen. 

Dinsdag 22 januari: Eindelijk is de Wommelgemsesteenweg weer 

vrijgemaakt. 

Donderdag 31 januari: De winter grabbelt ons nog eens stevig 

vast en het kwik wijst 10 graden onder nul. 

Vrijdag 1 februari: Het vriest 12 graden onder nul en het sneeuwt 

weer. 

Zaterdag 2 februari: De siberische koude houdt aan. 

Zondag 3 februari: Een temperatuur van jewelste die we maar 

niet gewoon kunnen raken. 

Maandag 4 februari: Wilfied Verbiest zakt door het ijs op het 

Albertkanaal maar kan op het nippertje nog gered worden. 

Dinsdag 12 februari: 's Morgens ligt er een laag sneeuw van wel 

12 cm dik. 

Zaterdag 16 februari: Weeral sneeuw. Onze voetballers kunnen 

niet spelen. 
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Zaterdag 2 maart: Komt de lente dichterbij? Het begint toch te 

dooien. 
 

 
 

Gelukkig wisten vele Wijnegemnaars zich in deze barre omstan-

digheden nog te verwarmen aan de traditionele Winterfeesten in 

de zaal Familia. Het Were Di-nummer van februari 1963 geeft er 

het volgende verslag over: 
 

De drie dagen winterfeest werden dit jaar gekenmerkt door een 

overweldigend succes. Reeds van bij de opbouw viel het op hoe al 

de organisaties hun beste beentje voorzetten om het opzet te doen 

slagen. Geen kosten noch moeite werden gespaard om het groots 

opgezette plan te doen lukken. Aan de zoldering, die voor de 

gelegenheid was omgetoverd in een reusachtig dambord, hingen 

tientallen luchters en spots die het geheel een feeëriek uitzicht 

gaven. Het ruimtebal dat de feestelijkheden opende bracht ons 

onmiddellijk in de gewenste stemming. Een authentiek gesprek 

tussen Cape Canaveral en Cape Familia, met daarbij nog een 
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Marsmanneke en diens raket kwamen erbij te pas. Frans Bosmans 

ontpopte zich als een gewiekste conferencier, die samen met het 

orkest 'The Harlem Club' de stemming hoog wist te houden. Het 

familiefeest van zondag werd een ware overrompeling. De 

Familiazaal dreigde te barsten onder de druk van de toenemende 

bezoekers. De kelners hadden al de moeite van de wereld om hun 

weg te banen tussen de veel te nauw geworden doorgangen, 

terwijl men zich in het restaurant beijverde om de meer dan 

duizend broodjes klaar te maken. Ondertussen zorgde John 

Andries voor het vlot verloop van het optreden van de 15 orga-

nisaties, terwijl Elly Geerts zich afsloofde om door samenzang de 

stemming zo mogelijk nog te verhogen, hierin bijgestaan door 

Frans Somers met zijn Kempengalm-speelschaar en Rik Wuyts 

met het K.W.B.-orkest. In het café hadden ze meer dan hun handen 

vol om de dorstigen te laven. Af en toe kreeg het publiek de kans 

om de juiste naam van de pop te raden of het hoogste getal te 

werpen met 9 teerlingen. De tombola had eveneens een groot 

succes, dit dank zij de mooie prijzen die door onze neringdoeners 

geschonken werden. Ook in de vele kraampjes had iedereen de 

handen vol. Waarlijk, er was voor elk wat wils. Voor het Ober-

bayern-dansfeest was de versiering der zaal volledig gewijzigd: 

vooraan links een stapel tonnen met boven erop lachende drinke-

broers, en rechts ervan een mooie berghut. Verderop een serie 

tekeningen en versieringen, zodat we ons in het bergachtige Tirol 

waanden. Deze avond kende een daverend begin, daar zorgde Pol 

Vanermen voor. De opkomst was bijna het dubbele van die van het 

vorige bal. En of er pret gemaakt werd! Het biertje leek eens zo 

goed te smaken uit de stenen potten. De Pol wist het animo flink 

op te drijven door het gepast afwisselen van dans en spel. Het 

winterfeest werd dit jaar het feest van pret voor jong en oud: het 

feest van heel de parochiegemeenschap. Het werd het feest van de 

verbroedering van al de standen. 
     
Maar we gingen het eigenlijk over cultuur hebben. Cultuur is wat 

de mens onderscheidt van het dier. Het begint met het gebruik van 

wapens en visnetten om het jagen te vergemakkelijken. Daarna 
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kwamen het bewerken van de aarde en het domesticeren van 

dieren om te voorzien in de behoefte aan voedingsgewassen, 

vlees, melk, wol, snelheid en trekkracht. Woningen werden 

gebouwd als bescherming tegen de wisselvalligheden van het 

klimaat. In zijn drang om herinneringen te bewaren en door te 

geven ontwikkelde de mens de vaardigheid van het schrift, 

gebeiteld in steen of aangebracht op perkament en papier. Hij 

vond de spiritualiteit, het morele besef, God en de duivel uit en, 

bezeten door de muzen, het amusement, de humor en de kunst: 

kortom de cultuur met een grote C. 

Cultuur in de ruimere betekenis is ondenkbaar zonder het feno-

meen van interactie. De westerse Beschaving ontstond uit de 

onderlinge beïnvloeding van de Griekse filosofie, het Romeinse 

legalistische denken en mediterrane monotheïstische religies als 

het judaïsme en het christendom, laatstgenoemde heden de 

belangrijkste godsdienst ter wereld en net zo goed de voedings-

bodem van de moderne vrijzinnigheid. In de engere zin van de 

term worden de eigen museale cultuurprestaties afgetoetst aan wat 

op een hoger, professioneler niveau te zien is. Dat was toch de 

bedoeling en wat in meer of mindere mate in het begin van de 

jaren zestig, ook in Wijnegem, als een behoefte werd aangevoeld. 

 

Dat er in Wijnegem geen cultureel leven van betekenis bestond in 

de jaren zestig is de waarheid een klein beetje geweld aandoen. 

Het Davidsfonds organiseerde redelijk goede tentoonstellingen en 

patroneerde evenementen met enig niveau, zoals de in januari 

1963 in Were Di aangekondigde wedstrijd voor jonge instrumen-

tale solisten. De finale ervan had plaats op zondag 10 maart: 

laureaten waren Marleen Spaepen (piano) en Norbert Peeters 

(viool). Zeer verdienstelijk mag men de activiteiten noemen van 

het gemengd zangkoor Fidelitas o.l.v. Tony Dieltiens en die van 

het Wijnegems Toneelgezelschap o.l.v. Piet Stevens, al manifes-

teerde zich in laatstgenoemde vereniging een onmiskenbare 

vermoeidheid bij de acteursgeneratie die al tien of meer jaren de 

dienst uitmaakte. De Chiro speelde drakerige heroïsch-katholieke 
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stukken als Tarcitius in Moskou, de kajotters waagden zich aan 

een kluchtige operette (waarvan we de naam zijn vergeten) over 

renteniers, boeren en boemelende studenten - gedurfd vanwege 

niet-professioneel geschoolde zangers! -, de KSA was uitgekeken 

op Henri Ghéon en voerde dan maar leuke dingetjes als Wij spelen 

indiaan en een paar thrillers ten tonele. 
 

Schrijver dezes kreeg in het voorjaar van 1963 thuis visite van een 

jongmens dat hij alleen als J.J. (Jean-Jean), zijn zelfgekozen 

schuilnaam, wil benoemen. Men zou hem een petty criminal 

kunnen noemen, die vanwege onnozelheden als sacochendiefstal 

en kleine kraakjes een tijdje in de bak had gezeten en die toen op 

probatie vrij was. In de gevangenis had hij met vrienden toneel-

gespeeld, en zijn directeur had hem aangeraden daarmee verder te 

gaan, kwestie van zijn interesse op fatsoenlijker bezigheden te 

richten. J.J. wou dus best wel toneelspelen en kwam zich infor-

meren betreffende het Wijnegems Toneelgezelschap. Dat dit op 

dat ogenblik op apegapen lag, wist hij niet. We stelden hem voor 

naar het bestuur van het WTG te gaan om er verder over te praten.  

Maar het toneelgezelschap zat op dat 

ogenblik zonder bestuur. We contac-

teerden Fik Helssen, en samen gingen 

we te rade bij Raymond Brems. Mees-

ter Brems (foto 1999) was als advocaat, 

zaakvoerder van het oliebedrijf van zijn 

familie, als oud-KSA'er en oud-KAJ'er 

ook graag met sociaal werk bezig. Hij 

had voor zijn bedrijf ongeveer de hele 

wereld afgereisd, van Zuid-Amerika 

via Midden-Afrika tot Zuidoost-Azië, 

hij bezat prentjes en folders van alle 

grote musea ter wereld (het Louvre in 

Parijs, het Uffizi in Firenze, het Prado in Madrid), die hij telkens 

in een half uur tijds had gezien. Hij was werkelijk van alle 

markten thuis. En jaja, hij zag dat wel zitten: voorzitter worden 

van iets van culturele aard. 
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Een dag of tien later nodigde hij ons, Fik en Walter Helssen en uw 

dienaar, uit voor een trip naar Luxemburg. In zijn hippe witte 

karretje reden wij naar Echternach, alwaar we flink aangeschoten 

op de markt dansten met lokale jongelui. Na een nacht in een tent 

(!) staken we, zwierend en zwaaiend vanwege onze nog steeds 

kennelijke toestand, de grens weer over en werden we door de 

Belgische politie tot stilstand gebracht, wat met een advocaat aan 

het stuur gelukkig niet op een probleem uitdraaide. Op de 

terugweg vertrouwde Brems ons toe dat hij zich niet alleen met 

het Toneelgezelschap bemoeien zou, maar dat hij inmiddels 

bevallen was van het voornemen om een organisatie op te richten 

die alle Wijnegemse culturele verenigingen zou overkoepelen, 

reactiveren en zo nodig verheffen, en die in haar zog de bevolking 

mee zou sleuren naar ongekende hoogten der beschaving. Alleen, 

zo vertelde hij ons erbij, die Jean-Jean mocht van hem wél 

toneelspelen, maar vanwege zijn verleden onder geen beding 

enige functie van bestuurlijke aard waarnemen. Onder de indruk 

van Brems' dadendrang waren wij alleszins, en volgens ons zou 

het daar in de kortste keren snor mee zitten. In welke mate 

Raymond ook een cultureel zwaargewicht zou blijken, viel nog af 

te wachten, maar goed: wij waren er als zelfverzekerde culturele 

zwaargewichten om zijn enthousiasme in goede banen te leiden. 

Terug in Wijnegem ging meester Brems meteen de boer op. 
  
Een paar weken gingen voorbij. Raymond had inderdaad niet 

stilgezeten. Hij had vijf verenigingen kunnen overtuigen zich bij 

zijn toekomstig Cultureel Centrum aan te sluiten: het Davids-

fonds, het Wijnegems Toneelgezelschap, het zangkoor Fidelitas, 

de speelschaar Kempengalm en het Wijnegems IJzerbedevaart-

komitee. Bij laatstgenoemd comité stelden we ons wel vragen: het 

hield de mythe in stand dat er aan de IJzer in 1914-1918 vooral 

Vlaamse soldaten waren gesneuveld omdat zij de bevelen van hun 

Franstalige oversten niet begrepen, twee beweringen die de 

historische kritiek niet doorstaan. Leden van deze vereniging 

koesterden als pur sang-flaminganten een in het België van de 

jaren zestig nog als anathema geldend verlangen naar federalisme, 



 11 

wat toch op de eerste plaats een politiek streven was. Men kon 

m.i. het comité-komitee zodoende niet als een zuiver culturele 

organisatie beschouwen. Meester Brems wou echter niet moeilijk 

doen: hij wou zijn getal hebben en hij zou het krijgen. 
 

Op dinsdagavond 27 augustus 1963 werd in de raadzaal van het 

gemeentehuis de stichtingsvergadering van het Kultureel Centrum 

Wijnegem gehouden. Gelukkig bleef het bij die benaming, want 

voor hetzelfde geld had het Kultureel Sentrum kunnen worden, 

wat een culturele breuk met het verleden en dus met onze taal in 

had kunnen houden. Tijdens de eindeloze voorlezing van de 

statuten door meester Brems kregen enkele van de aanwezige 

adviserende leden, zoals Ludo Van Ginneken, het op de heupen: 

“Meester Brems, wij weten dat dat alles er wettelijk gezien in 

moet staan, maar bespaar ons de voorlezing. Ik kan mijn tijd wel 

beter gebruiken.” Bij de melding dat burgemeester Michielsens 

had aanvaard erevoorzitter van het KCW te worden, kwam geen 

commentaar. Des te meer bij de clausule volgens welke Z.E.H. 

pastoor geestelijk adviseur zou zijn, wat in een voor alle culturele 

verenigingen openstaande organisatie een probleem kon worden. 

"Jaja, dat lossen we wel op", zei meester Brems. Maar in de 

statuten, die op 5 september 1963 in de Bijlagen van het Belgisch 

Staatsblad/Annexes au Moniteur Belge werden gepubliceerd, is dit 

wél blijven staan. 
 

Als officieel erkende culturele vereniging had het KCW recht op 

subsidies in de vorm van manifestaties onder auspiciën van de 

dienst Volksopleiding van het ministerie van Nationale Opvoeding 

en Cultuur. Zo bracht in september 1963 de Nederlandse 

Kameropera een uitvoering van De Barbier van Sevilla van 

Gioacchino Rossini en een paar maanden later van Het geheim 

huwelijk van Domenico Cimarosa ten gehore. Opera of operette, 

dat was iets nieuws in Wijnegem, en succes had het, misschien 

vooral omdat het komische opera's waren. Hmm, dat smaakt naar 

nog, schreef de muziekrecensent van Were Di. Bij een volgende 

gelegenheid had het kunnen heten dat het weer eens van 
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lekmijnlipke was geweest, want de kunstkritiek in dit blad scheer-

de in die dagen hoge toppen. Namens het KCW trad ook het 

gerenommeerde Eupener Männer Quartett op, werd de Schwarz-

wälder Passion uitgevoerd en verzorgde Arti Vocali een avond 

met hoogtepunten uit het belcantorepertoire.  
 

 
 

Het Eupener Männerkoor is nog altijd actief (foto 2010) 
 

Al deze manifestaties hadden plaats in de toentertijd reeds 

enigszins bouwvallig wordende zaal Familia, maar er was nu 

eenmaal niets anders en daar had het KCW uiteraard geen vat op. 

Alleen het Barok-ensemble en het Trio Altmann-Lardinois-Louel 

mochten per uitzondering in de raadzaal van het gemeentehuis 

musiceren. Speelschaar Kempengalm bracht een Carnavalrevue, 

en oud-globetrotter Hugo Rau vertelde over zijn reizen in Zuid-

Amerika; daarbij werd zijn film over een indianenstam in de 

jungle van Ecuador geprojecteerd, op de pellicule waarvan de 

sporen van talloze vertoningen te merken waren. Die maakten het 

alleen maar échter. Later, in de Kelder, trad het Brusselse 

Kamertoneel op onder de auspiciën van het IJzerbedevaartkomitee 

en het Davidsfonds, met een mooie uitvoering van L'annonce faite 

à Marie van Paul Claudel in een vertaling van Rose Gronon. 

Ondanks Brems' euforische toespraken bij deze gelegenheden, 

namelijk dat we op de goede weg waren en dat het voortaan alleen 

maar beter kon gaan, begon een bekend fenomeen de kop op te 

steken: er moesten kaarten verkocht worden. Maar leden van de 
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aangesloten verenigingen werden dit snel beu als het niet voor een 

door de eigen organisatie gepland optreden was. Het gevolg was 

dat voor het Reizend Danstoneel, dat voortreffelijk modern ballet 

bracht, slechts de bekende vijf man en een paardenkop kwamen 

opdagen. Aangezien er niet eens voor een gladde plankenvloer 

was gezorgd, verwondden de dansers hun blote voeten aan het 

ruwe betonpodium van de Familiazaal, een schande als u het ons 

vraagt.  

Maar vooralsnog bleef het enthousiasme van bestuur en mede-

werkers groot. Jongerenclub Ahoy solliciteerde als lid. Nieuwe 

mensen kwamen naar voren: de reeds genoemde Hugo Rau, 

voorzitter van het Davidsfonds en wereldreiziger via de Sahara, 

Belgisch-Kongo en Zuid-Afrika naar Latijns-Amerika en de VS, 

Raymond Correns, leraar, toneelacteur en publicist over zestiende-

eeuwse neolatinisten, Kamiel Franssens, leraar en licentiaat 

geschiedenis die de aanzet zou geven tot de oprichting van de 

Heemkundige Kring Jan Vleminck.  
 

 
 

Het Antwerpse Augustijner Theater voerde, eveneens onder de 

auspiciën van de dienst Volksopleiding, de komedie De derde 

persoon van Bob Cools en Paul Van Morckhoven op. Ook het 
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Wijnegems Toneelgezelschap liet zich niet onbetuigd: met De 

dood van een rat van Jan de Hartog (november 1963) en Dertig 

seconden liefde van Aldo de Benedetti oogstte het terecht veel 

bijval. Uiteraard is bovenstaand lijstje niet exhaustief. 
 

Aan het door de Stichting Lodewijk De Raet op 15 en 16 oktober 

1966 georganiseerde colloquium over Intercommunale culturele 

samenwerking, in de toen nog gloednieuwe Rijksmiddelbare 

School te Schilde, nam een groot aantal medewerkers van het 

KCW deel. Na de zeer geleerde uiteenzetting ter zake door ene lic. 

Hinnekint waren er groepsvergaderingen onder het motto 'Cultuur 

in Wijnegem', 'Cultuur in Schilde' en 'Cultuur in gemeenten C, D, 

E, F en G'. Cultuur in Wijnegem kenden we al, en in Schilde 

vermoedden we dat daar iets navenants aan de gang was, dus 

sloten we ons aan bij de derde groep. Daar hadden we een 

interessant gesprek met een cultuurverantwoordelijke uit een of 

andere gemeente, die ons zei niet te begrijpen wat jongeren toch 

in jas muziek gezien hadden. Zelf zei hij meer van klassiek muziek 

te houden; hij had bijvoorbeeld vele grammofoonplaten van 

Liberace en van Mantovani.  

De Wijnegemse apotheker en cultuurschepen Praats vroeg of we 

niet eens een avond over jazz konden organiseren, met de nodige 

uitleg erbij. “René, vroegen we, hebt gij al ooit eens naar jazz 

geluisterd?” - “Nee”, zei hij. - “Wél, begin eens met naar goeie 

jazzmuziek te luisteren; uitleg zult ge daarbij dan niet meer nodig 

hebben. Dat geldt tenslotte ook voor klassieke muziek.” Burge-

meester Theo Michielsens zei, alluderend op een hint van meester 

Brems dat de gemeente een gebouw voor het KCW zou moeten 

zetten: “Ik vind het allemaal prachtig, maar ik moet toevallig ook 

rekening houden met mijn gemeenteraad en met mijn schepen van 

Financiën.”  

Later op de avond waren er ook nog themavergaderingen. Hugo 

Rau had het dan over zijn stokpaardje: een intercommunaal 

informatieblad. Nota bene: op dat ogenblik was het Wijnegems 

informatieblad Winnie nog net niet ter ziele gegaan. Graaf Le 

Grelle van Berendrecht, bestuurslid van de Simon Stevin-stichting 
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ter bescherming van het Vlaams vestingbouwkundig erfgoed, 

onderhield ons anderhalf uur over forten en vestingwerken in de 

Nederlanden. Interessant, daar niet van. Ondertussen werd twee-

honderd meter daarvandaan een zestienjarige Wijnegemse jongen 

vermoord, maar daarover leest u in deze rubriek ongetwijfeld later 

meer. 
 

Voor de jaarwisseling 1963-1964 (d.w.z. op 4 januari 1964) had 

meester Brems een dineetje in Het Hollands Hof voorzien. Eten 

en drinken waren tenslotte ook een vorm van cultuur, vond hij, 

niet geheel onterecht overigens. Daar werden vooraf kaarten voor 

verkocht. Drukker Hertoghs liet Brems weten dat hij tijdens of na 

het eten geen politieke toespraken wou horen, waarop Raymond 

hem gerust had gesteld.  
 

               
 

            Ward Hermans (1897-1992)            Valère Depauw (1912-1994) 
 

Maar nauwelijks had onze drukker zijn eten op, of ene Ward 

Hermans, in 1941 stichter van de SS-Vlaanderen en hoofdredac-

teur van De SS-Man, hield een in bombastische karamellenverzen 

gesteld betoog over zijn naoorlogse gevangenschap in een 

Belgische bak. Eigenlijk had hij doodgeschoten moeten worden 

vanwege de bloederige activiteiten van zijn Vlaamse SS'ers in het 
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voorjaar van 1944, maar zo onmenselijk was in zijn geval de 

Belgische justitie nu ook weer niet geweest. Een volgende 

spreker, Valère Depauw, had het over minoriteiten in Europa. Ik 

vroeg mij af wie hij daarmee bedoelde: de Friezen, de Slowaken, 

de Hottentotten of die arme onderdrukte Vlamingen? Over wie hij 

later in een nieuw staatsverband misschien de baas had willen 

spelen? Wie meester Brems deze conferenciers had aangepraat, 

zijn we nooit te weten gekomen. 
 

Aan projecten ontbrak het niet. Het KCW wilde een Gids voor 

Wijnegem uitgeven, die over alle gemeentelijke voorzieningen 

plus over alle verenigingen informatie zou verstrekken en die zou 

gefinancierd worden door middel van advertenties. Hij werd alle 

verhoudingen in acht genomen een groot succes en werd gratis 

aan alle Wijnegemnaars bezorgd. In de Gids stelden niet minder 

dan zestig verenigingen zich voor, die zich haast alle als cultureel 

aandienden. Sommige deden dit met drie regeltjes tekst, andere 

hadden tientallen bladzijden nodig. Enige wrevel ontstond wel 

toen bleek dat ook enkele neringdoeners van buiten de gemeente 

in dit boekwerkje hadden geadverteerd, maar de goegemeente 

vond het een schitterend initiatief. 
 

Een gemiste kans was de Kelder, die het vergader- en ontspan-

ningslokaal van het KCW moest worden. In de eerste jaren had 

men immers voor elke vergadering van café naar bar en naar 

restaurant, van De Bastin op de 's-Gravenwezelsesteenweg naar 

De Veertien Billekens in Zandhoven en van hot naar her moeten 

trekken, wat steeds tot halve nachten doorzakken had geleid. Niet 

dat men dat niet plezierig vond, maar het leidde zelden tot 

concrete resultaten.  

Ahoy had geprobeerd de kelder onder de achtergelegen gebouwen 

van brouwerij De Kroon (prachtig Wijnegems erfgoed dat jammer 

genoeg in 1969 werd gesloopt) in gebruik te mogen nemen voor 

zijn activiteiten. Toen had Ivo Hannes dat geweigerd. Na een paar 

jaren palaveren bereikte het KCW een principieel akkoord. Maar 

een overeenkomst is één ding, een ontmoetings- en ontspannings-
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ruimte inrichten een ander. Wat ging het kosten, waar zou men het 

voor gebruiken, wie zou de verantwoordelijkheid op zich nemen? 

Na eindeloze vergaderingen, door meester Brems onveranderlijk 

besloten met een ferm “Ik vind dat we met die kelder op-en-top 

moeten doorwerken!” kwam er ten slotte schot in de zaak. Weer 

eens werd er een comité opgericht en eindelijk ging de Kelder in 

september 1965 met enig feestgedruis open. Er waren een bar en 

een tapkast, stoelen en tafeltjes, er was stemmige verlichting en 

verwarming, ruimte om te dansen. Aangezien er niet alleen pintjes 

werden getapt maar ook sterk werd geschonken, was die avond 

ongeveer iedereen flink aangeschoten. Géén nood, de ontvangsten 

waren meer dan behoorlijk.  
 

Affiche voor een dansavond van Ahoy   
 

In het begin kwam er een beurtrol om toezicht op de goede gang 

van zaken te houden, maar weldra begon de miserie: de ene wou 

dié avond, een andere ook, niemand wou dié bepaalde dag komen, 

van deze mocht het licht uit tijdens het dansen en mocht er 

geflikflooid en geflirt worden, van een andere mocht dat niet. De 

pastoor vond al gauw dat het nachtelijke lawaai van dit vlak naast 

zijn kerk gelegen oord van verderf het eucharistische leven in het 

gedrang zou brengen. De jongeren wilden een jukebox en méér 

beat, de ouderen méér operettemuziek en een rustiger sfeer. Walter 

T. werd aangesteld als verantwoordelijke voor De Kelder, later 
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zwaaide Jan D. er geregeld de plak. Onder het bewind van laatst-

genoemde liep het soms helemaal uit de hand: er werd méér gratis 

whisky gehesen dan er werd betaald en af en toe gooide men lege 

flessen tegen de wand kapot. Toen dat Brems allemaal ter ore 

kwam, vond die dat het in besloten kring moest blijven, iets wat 

hij in het grootste geheim dan wel tegen al wie het horen wou 

vertelde.  

De Kelder begon zoetjes aan een dorpsschandaal te worden én, 

nog erger, een financiële verliespost voor het KCW. We schreven 

een brief aan het bestuur over die toestanden, waarin we voor de 

grap meldden dat would be-lichtekooien en playboys in de Kelder 

van langsom meer de dienst uitmaakten. In een onvergeeflijk 

onbewaakt moment ondertekenden we het schrijven als secretaris 

van het KCW. We beseften spoedig onze stommiteit en wilden op 

de eerstvolgende vergadering ons ontslag als secretaris aanbieden, 

maar Kamiel Franssens was ons voor en éiste dat ontslag. Bij de 

familie T., die in de brief hun eigenste dochter als lichtekooi 

hadden herkend, gingen we onze oprechte excuses aanbieden, wat 

mama T. tot tranen toe bewoog en papa T. met ontroerde dank-

baarheid vervulde.  
 

De Kelder was één van die initiatieven waaraan het KCW er 

financieel onderdoor en uiteindelijk kapot is gegaan, maar het was 

niet het enige. Een ander was het door Paul Spaepen en schrijver 

dezes opgezette filmforum. Wij vonden dat naast toneel, opera, 

ballet en exposities ook film als hedendaagse kunstvorm aandacht 

verdiende. Paul Spaepen stelde als expert ter zake na contactname 

met verhuurhuizen een programma op. We maakten een overeen-

komst met de cinemazaal Moderne, waar we de geprogrammeerde 

films in ideale omstandigheden zouden kunnen vertonen.  

De eerste reeks van vijf films bestond uit: Mourir de plaisir van 

Roger Vadim, Iwans jeugd van Andrej Tarkowski, Le cerf-volant 

du bout du monde van Roger Pigaut, Les dimanches de Ville 

d'Avray van Serge Bourguignon en The Trial van Orson Welles. 

De tweede reeks programmeerde Codine van Henti Colpi, Mourir 

à Madrid van Frédéric Rossif, En toen kwam de kat van Vojtech 
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Jasny, Dr. Strangelove van Stanley Kubrick en Elektra van 

Michael Cacoyannis. Het publiek vond het allemaal nogal high-

brow en daagde in steeds kleinere aantallen op. We konden de 

projecties in zaal Moderne zodoende niet meer betalen en zagen 

maar één oplossing: overschakelen naar de Kelder, waar de films 

dan wel in 16 mm-versie moesten vertoond worden, wat vooral de 

geluidskwaliteit niet ten goede kwam. Van de derde reeks werden 

slechts drie films geprojecteerd: Pather Panchali van Satyajit 

Ray, Harakiri van Masaki Kobayashi en Sedotta e abandonnata 

van Pietro Germi. De voorziene vierde en vijfde films werden niet 

meer vertoond wegens wij platzak. 
 

                 
 

Het filmforum van  Jos Bourgeois en Paul Spaepen (foto 1970) kende met o.a. 

Indische en Japanse films maar weinig succes en werd een financiële ramp. 

 

Het KCW zou het deficit bijpassen, zij het niet van harte. Op de 

aan de toestand gewijde bestuursvergadering kregen wij van Hugo 

Rau, niet de eerste de beste dus, te horen "dat er van heel zijn 

leven nog nooit iemand met zijn voeten had gespeeld en dat wij 

niét de eersten zouden zijn”. We hebben dat Hugo maar niet 

kwalijk genomen, omdat we beseften dat hij gelijk had. Het waren 

onze laatste ogenblikken in het KCW.  
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Ook het met veel tamtam aangekondigde informatieblad Winnie 

werd een financiële flop: Hugo Rau en een kennis van hem, ene 

heer Vonck, hadden dit project opgezet. Als maandelijks infor-

matieblad zou het niet alleen cultureel nieuws brengen, maar ook 

nieuws over het bestuurlijke reilen en zeilen van de gemeente. Het 

blaadje, dat er qua drukwerk en illustraties zeer verzorgd uitzag, 

overleefde zijn vierde nummer niet. We herinneren ons dat toen 

Vonck aan Hugo Rau de rekening kwam presenteren, hij hem 

vooraf vroeg eventjes te gaan zitten.  
 

Kamiel Franssens, stichter van de heemkring, vertrok naar Congo, 

alwaar hij ziek werd en enige tijd later overleed. In het najaar 

1966 werd architect Julien Bilmeyer de nieuwe voorzitter. Naar 

aanleiding van het Vleminckjaar 1968 zouden Raymond Correns 

en Hugo Rau een boek schrijven over Jan Vleminck, heer van 

Wijnegem en factor, d.i. financieel zaakgelastigde van de Spaanse 

koning Filips II, maar bovendien een verdienstelijk neolatinist, 

zodoende in zijn tijd een niet onbelangrijk man. Geïnteresseerden 

konden op dit nog te schrijven werk à 100 frank per exemplaar 

intekenen. Opzoekingen der auteurs leidden hen echter steeds 

verder in het kluwen van belangrijke families en figuren in de 

Zuidelijke Nederlanden van de zestiende eeuw. Het werk is er 

nooit gekomen en het ingetekende geld werd terugbetaald, maar 

sommige mensen verspreidden, overigens onterecht, het gerucht 

dat niet alle fondsen waren geretourneerd, wat de sfeer rond het 

KCW bijzonder verzuurde. 
  
In maart 1968 doekte het KCW zichzelf op. Na enige tijd als VU-

verkozene in de gemeenteraad te hebben gezeteld, vertrok Hugo 

Rau uit Wijnegem om intendant te worden van het Vlaamse 

cultureel centrum De Brakke Grond in Amsterdam. Ondergete-

kende trouwde in 1967 en verhuisde naar Antwerpen.  

De ons later ter ore gekomen gevleugelde woorden van meester 

Brems bij het verdwijnen van zijn KCW waren: “Niet erg, er zijn 

nog duuzenden dinges die schreeuwen om opgericht te worden!” 

Die 'dinges' zou meester Brems niet meer meemaken: na enkele 
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jaren schepen van Financiën van de gemeente Wijnegem te zijn 

geweest, overleed hij op 14 juni 2011.  
 

Is het KCW, om het met de titel van Shakespeares komedie Much 

ado about nothing te zeggen, een zinloze onderneming geweest? 

Ons inziens zeker niet. Anno 2013 bloeit het culturele leven in 

Wijnegem meer dan ooit tevoren. In het voormalige Gasthuis is 

een mooi gemeenschapscentrum ontstaan met o.a. een bibliotheek, 

tentoonstellingsruimten, vergaderzalen en een theater, en daarbij 

nog een gezellige cafetaria met terras, allemaal dingen waarvan 

men een halve eeuw geleden slechts kon dromen.  
 

 
 

Van de accommodatie van het huidige Gasthuis kon het KCW slechts dromen. 

 

Het Wijnegems Toneelgezelschap geeft er zijn voorstellingen. 

Laatst woonden we een door Jean-François D'hondt uitstekend 

geregisseerde opvoering bij van Harold en Maude van Collin 

Higgins. Heemkring Jan Vleminck beheert in de boerderij een rijk 

archief en presenteert onder de bezielde leiding van Carlo Evers 

en Leo Spaepen jaarlijks een tentoonstelling, waarbij prachtige 

brochures over historische onderwerpen worden uitgegeven. Het 

Davidsfonds rust al evenmin op zijn lauweren. Het blijft voor een 

trouw, hoewel stilaan wat ouder publiek een veelzijdige waaier 
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van culturele activiteiten organiseren, van lezingen over concerten 

tot excursies. Naast deze drie gewezen KCW-leden zijn nog 

talloze andere verenigingen, kunstenaars, hobbyisten en cursisten 

in het Gasthuis actief, te veel om op te noemen. Tegenwoordig is 

zelfs een hele staf van het gemeentepersoneel de klok rond met 

cultuur bezig.  
 

Tot slot, voor wie van statistieken houdt, nog dit: op 31 december 

1963 telde Wijnegem 8.319 inwoners, d.i. 141 meer dan een jaar 

tevoren. Were Di noteerde 136 geboorten, 92 overlijdens, 483 

inwijkelingen en 389 uitwijkelingen. Met die cijfers komen we 

echter aan 8.316 inwoners. Ofwel kunnen wij dus niet rekenen, 

ofwel kan Were Di het niet. 

In het bedoelde jaar 1963 werden te Wijnegem 52 huwelijken 

aangegaan en 5 gouden bruiloften gevierd. Onderpastoor Avonts 

vierde de 25ste verjaardag van zijn priesterwijding. Het is Were 

Di overigens niet ontgaan dat onze parochiepriesters niet langer in 

zwarte soutanes, maar in 'clergyman' (d.w.z. in antracietkleurige 

pakken) op straat verschenen. Ook de eerwaarde zusters deden 

afstand van hun middeleeuwse kledij en droegen nu moderne 

hoofddoekjes en rokken tot net onder de knie, alles in het 

lichtgrijs. 

 

 

 

Dit was dan het tiende en tevens laatste artikel van Jos Bourgeois 

in de reeks over 50 jaar Were Di. Na tien jaar is hij naar eigen 

zeggen op Were Di een beetje uitgekeken. We danken hem dus van 

harte voor zijn boeiende bijdragen, die sterk gekleurd waren door 

eigen herinneringen en commentaren en die misschien juist daar-

om graag werden gelezen. Het bestuur heeft zich voorgenomen om 

de hele reeks te bundelen en in een feesteditie aan te bieden ter 

gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze heemkring in 2014. 

Maar ondertussen is de opvolging al verzekerd: ons medelid Wim 

Hertoghs werd bereid gevonden de reeks vanaf volgend jaar voort 

te zetten. (red.) 
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WIJNEGEM IN DE JAREN 1780-1800 
  

 DEEL 2: EEN RUSTIG DORP IN WOELIGE TIJDEN ?  

 
 

Herman Luyckx 

 
 

Vreemde troepen te gast 
 

We zagen in het eerste deel van dit artikel1 hoe de Wijnegemse 

bevolking er ongeveer uitzag aan het einde van de achttiende 

eeuw, net voor en tijdens het begin van de Franse overheersing. 

Ook hebben we even aangeraakt dat de ongeveer honderd gezin-

nen van dit dorp, waarvan de meeste in de landbouw actief waren, 

het niet breed hadden en bovendien leden onder de erg onrustige 

politieke verwikkelingen van die tijd. Als voorbeeld verwezen we 

naar de plunderingen en vernielingen door de Franse troepen die 

enkele weken in de huizen en boerderijen van Wijnegem waren 

ingekwartierd in 1794, het jaar dat de Zuidelijke Nederlanden 

definitief bij Frankrijk werden ingelijfd. 
 

Het was lang niet de eerste keer dat er legers in Wijnegem 

passeerden. Het Rijksarchief van Beveren bewaart lijsten van de 

logementen die Wijnegem verleende aan diverse troepen in het 

laatste kwart van de achttiende eeuw. De duur van die inkwar-

tiering varieerde van drie dagen tot enkele weken. Dat gebeurde 

minstens tien keer in de periode 1777-1794. En vermoedelijk zijn 

er ook lijsten verloren gegaan. In sommige van die lijsten kunnen 

we per huishouden precies nagaan hoeveel soldaten er logeerden, 

hoeveel paarden ze bij zich hadden en hoelang de betrokken boer 

of ambachtsman die militairen te gast had.  

Blijkbaar gebeurde het dus courant dat troepen van legerkamp tot 

garnizoensstad trokken en zich tussendoor voor korte tijd in een 

boerendorpje installeerden om op adem te komen. Hoe dan ook, 

 
1 Zie tijdschrift HK Jan Vleminck, december 2012, p. 5-18. 



 24 

de Wijnegemnaars hebben er ettelijke zien passeren en we kunnen 

ons voorstellen dat ze daar niet om gevraagd hebben. Al is er in de 

bronnen die we hebben geraadpleegd geen informatie te vinden 

over de ongemakken die ongetwijfeld aan dergelijke inkwartiering 

verbonden waren. Tenzij natuurlijk de bovenvermelde klachten 

over de wijze waarop de Franse soldaten huis hielden in 1794.  

Van 15 tot 17 april 1777 was in Wijnegem een bataljon van 376 

Hollandse infanteriesoldaten gelegerd. Ze logeerden bij 88 met 

naam genoemde inwoners. Weduwe Tuijmans en Peeter van Reet 

hadden met elk 14 soldaten het meeste vreemd volk in huis, 

weduwe Bogaerts kon 13 man onderdak geven en ook de families 

Ceulemans, Fransen, Lucas, Pittoors, Van der Wee en Van 

Schevensteen hadden blijkbaar veel plaats: ze hadden er elk 12 te 

gast. Tientallen minder welstellende dorpelingen kregen één of 

twee soldaten toegewezen. 
  

       Lijst der logementen, 1777    
 

Het bataljon was een afdeling van het zogenaamde Eerste 

Regiment van Waldeck. Als gevolg van de Barrièreverdragen van 

1697/1715 tussen de Nederlandse Republiek en haar bondgenoten 
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enerzijds en Frankrijk anderzijds lagen er namelijk gedurende de 

hele achttiende eeuw Nederlandse troepen in onze gewesten om 

de zuidelijke grens van Nederland te bewaken met het oog op 

eventuele Franse invallen. Die troepen waren veelal gehuisvest in 

diverse barrièresteden en verplaatsten zich tegen het einde van de 

eeuw nogal dikwijls.2 Het Eerste Regiment van Waldeck was 

omstreeks 1750 opgericht en verhuisde zijn garnizoensplaats bijna 

jaarlijks tussen steden in Zeeuws-Vlaanderen (dat toen Staats-

Vlaanderen heette), Oost-Vlaanderen, Noord-Brabant en Limburg. 

Van 1776 tot 1777 was de garnizoensplaats verdeeld over drie 

stadjes in de buurt van Terneuzen (Philippine, Axel en IJzendijke) 

en van 1777 tot 1780 legerde het regiment in ’s-Hertogenbosch.3 

Toen dat Hollandse bataljon in april 1777 in Wijnegem bivak-

keerde, was het dus waarschijnlijk via een Scheldeovergang ten 

zuiden van Antwerpen het hertogdom Brabant binnengemarcheerd 

en op weg naar het noorden.  

Drie jaar later verliet het Eerste Regiment van Waldeck de stad ’s- 

Hertogenbosch en trok het naar Dendermonde. Waarschijnlijk 

waren de troepen tevreden over hun vorige verblijf in Wijnegem, 

want hetzelfde bataljon werd in april 1780 opnieuw in ons dorp 

ingekwartierd, en weer voor twee nachten. Ditmaal bestond het uit 

327 soldaten, die werden ondergebracht bij 83 inwoners volgens 

ongeveer dezelfde verdeling. Anders dan bij het vorige logement 

was er ditmaal ook sprake van vijf officieren. Dendermonde was 

hun laatste garnizoensstad in de Zuidelijke Nederlanden, want in 

1781 hief keizer Jozef II de Barrièreverdragen op. Het regiment 

verliet Dendermonde in januari 1782.  
 

Oorlogsdreiging 
 

Jozef II leefde overigens op gespannen voet met de Nederlandse 

Republiek, die al meer dan twee eeuwen de Schelde gesloten 

hield. In oktober 1784 probeerde hij de blokkade te doorbreken, 
 

2
 H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, in: 

Bijdragen van de sectie militaire geschiedenis, 8 (1980). 
3 http://keevel.fme.im/milinf/dutreg/Nederland/garn-regt.htm  

http://keevel.fme.im/milinf/dutreg/Nederland/garn-regt.htm
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maar die operatie mislukte, waarop de keizer ermee dreigde de 

Hollanders de oorlog te verklaren. Dit leidde in 1784-1785 tot 

enkele incidenten, onder meer ter hoogte van het fort van Lillo. In 

en rond Antwerpen verzamelde zich in die periode een sterke 

Oostenrijkse troepenmacht. Volgens De Antwerpse Kronijk van 

Van der Straelen4 gaf de Antwerpse markgraaf Cuylen enkele 

malen opdracht aan de dorpen buiten Antwerpen om, ten behoeve 

van die troepen, karren met hooi, stro en haver te leveren en ook 

'pioniers' om soldaten door de streek te gidsen. Die opeisingen 

werden volgens een vaste verdeelsleutel gespreid over de kwar-

tieren - Wijnegem behoorde tot het kwartier Zandhoven. De balen 

en zakken werden opgeslagen in pakhuizen in Antwerpen, Lier, 

Viersel of Geel. 

De oorlogsdreiging hield aan en half september 1785 waren al 

minstens zes militaire bataljons gelegerd in de Antwerpse citadel, 

in een groot kamp op het Kasteelplein en in enkele leegstaande 

kloosters en havengebouwen, o.a. het Hessenhuis.  

Ook de hoogste legerleiding was in 

Antwerpen geconcentreerd. Van der 

Straelen5 noemt o.a. veldmaarschalk 

Charles-Joseph prins de Ligne, kolonel 

Ferdinand prins van Wurtemberg en 

Joseph graaf Murray de Melgum (afb. 

hiernaast), commandant-generaal van 

de keizerlijke troepen in de Nederlan-

den. Ook de koninklijke hoogheden 

Albert-Casimir van Saksen-Teschen en 

zijn gemalin Maria-Christina, gouver-

neurs-generaal van de Oostenrijkse 

Nederlanden, die normaal hof hielden 

in Brussel, logeerden die dagen in de Scheldestad. Een andere 

topmilitair die er gesignaleerd werd, was een zekere Lilieu, 

 
4 Jan-Frans en Jan-Baptist Van der Straelen, De Kronijk van Antwerpen, deel I - 

1770-1785 (1929), p. 170-180. 
5 Van der Straelen, o.c. deel I, p. 199-200. 
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generaal van een regiment dragonders van Toscane. Zijn dragon-

ders - eigenlijk voetvolk dat zich te paard verplaatste - arriveerden 

op 14 september en werden door Van der Straelen omschreven als 

seer schoon volk. Hun aantal wordt niet vermeld, wel dat ze naar 

Borgerhout, Deurne, Wommelgem, Merksem en elders reden om 

er logement te zoeken. We nemen aan dat ze ook in Wijnegem 

logeerden, want op 19 september noteert Van der Straelen: ’s 

morgens was het schoon dragonder regiment van Toscanen te 

Wijnighem versaemt tot de groote revue, aldaar verrigt wordende 

door hunnen generael.6 Waar die grote parade precies gehouden 

werd, op de kasseiweg, aan een van de kastelen of in open veld, is 

niet bekend. Er is ook geen lijst bewaard van dorpelingen die hun 

woning of schuur ter beschikking moesten stellen, maar op 2 

oktober waren de Toscaanse dragonders volgens de kroniekschrij-

ver nog altijd op post in Schoten, Merxem, Deurne, Wijnegem en 

Schilde.  
 

Ondertussen werd er druk onderhandeld tussen de Europese 

grootmachten, waarbij Frankrijk een bemiddelende rol speelde. 

Oostenrijk en Nederland sloten uiteindelijk het verdrag van 

Fontainebleau, waarin Jozef II zich neerlegde bij de blokkade van 

de Schelde, in ruil voor de inlijving van de forten van Lillo en 

Liefkenshoek, die tot dan toe in Hollands bezit waren, en een 

schadevergoeding van 10 miljoen gulden.7 Geleidelijk ebde de 

spanning weg en stroomden de troepen weer weg uit Antwerpen. 

Op 25 oktober 1785, na een kampement van 50 dagen, vertrokken 

de dragonders van Toscane uit Wijnegem en omgeving om zich 

via  Mechelen naar Leuven te begeven.8 
 

De eerste patriotten 
 

In het voorjaar van 1787 heerste er onrust in Antwerpen. Door de 

hoge voedselprijzen leden de mensen honger, wat leidde tot rellen 

 
6 Van der Straelen, o.c. deel I, p. 205. 
7 Kroniek van Nederland (1987), p. 603. 
8 Van der Straelen, o.c. deel I, p. 211. 
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en opstootjes. Boeren en kooplieden van buiten de stad die boter 

naar de markt brachten, waarschijnlijk ook vanuit Wijnegem, 

werden in maart en april enkele malen overvallen en beroofd door 

hongerige stedelingen.9 In die verhitte sfeer was er weinig nodig 

om het vuur in de pan te doen slaan. Intussen was de keizer erin 

geslaagd zich bij het merendeel van de bevolking zeer ongeliefd te 

maken. Het regende maatregelen die de kerkelijke tradities over-

hoop gooiden, en de geestelijkheid had weinig moeite om haar 

ongenoegen over de keizer-koster, die kloosters deed sluiten en 

processies en kermissen afschafte, over te brengen op het gelovige 

volk.  

Maar ook de hogere burgerij en de vertegenwoordigers van de 

steden en gewesten in de Staten-Generaal roerden zich. De Raad 

van Brabant verzette zich in mei 1787 openlijk tegen de keizer 

door de oprichting van nieuwe, centrale rechtbanken ongeldig te 

verklaren en strijdig met de Blijde Inkomst, de Brabantse grond-

wet. Een kopie van die verklaring werd in heel het land aan 

gemeentehuizen en kerkportalen geafficheerd. In de voorafgaande 

zitting van de Raad had de Brusselse advocaat Hein Van der Noot 

de stoutste taal gebruikt. Hij werd meteen beschouwd als een 

volksheld en de verklaring als een moedige daad van verzet, een 

soort bevrijding die in alle lagen van de bevolking triomfantelijk 

werd toegejuicht. De markgraaf van Antwerpen zorgde ervoor dat 

het document ook in de dorpen van alle kwartieren werd aan-

geplakt. In de stad zelf werd dagenlang feestgevierd en overal 

tooiden burgers hun hoeden met kokardes in de Brabantse drie-

kleur: zwart, geel en rood.10 In juni en juli werden verscheidene 

korpsen opgericht van geüniformeerde 'patriotten', die regelmatig 

door de straten paradeerden. De patriottenkorpsen traden ook op 

 
9 Van der Straelen, De Kronijk van Antwerpen, deel II – 1786, 1787, 1788 

(1929), p. 63 en 65; F. Nooyens, Geschiedenis van Deurne, deel II (1982), p. 

314. 
10 Van der Straelen, o.c. deel II, p. 108-115. De driekleur was niet het enige 

element dat al vooruitwees naar de Belgische Revolutie van 1830, want Van der 

Straelen vermeldt ook (deel II, p. 156) dat een Antwerps patriottenkorps in 

augustus 1787 de leuze l’Union fait la force in zijn vaandel droeg. 
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als een soort burgerwacht en probeerden te verhinderen dat het 

gewone volk in zijn euforie aan het plunderen zou slaan.  
 

 
 

Een Brabantse patriot. 
 

En inderdaad, bij medestanders van het keizerlijke gezag en bij 

kooplieden die ervan verdacht werden te hebben gewoekerd met 

de prijzen van boter en aardappelen, werden ruiten ingeslagen; 

hun meubels werden op straat gesmeten en enkele van die gehate 

burgers werden tijdelijk in het stadhuis opgesloten om hen voor 

verdere lynchpraktijken te behoeden.11 Ook in Brussel, Leuven en 

Mechelen was er straatoproer, en in zowat alle steden werden 

patriottenkorpsen opgericht. Dat gebeurde ook op het platteland, 

want daar verzamelde zich het geboert van verscheijde dorpen, 

 
11 Van der Straelen, o.c. deel II, p. 120-124. 
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[...]  besonder in de Kempen, alwaer de selve seer sterk in de 

waepens waren.12 Kortom, dit was de voorbode van de Brabantse 

Omwenteling, die na heel wat touwtrekken tussen de keizerlijke 

macht in Wenen en in Brussel en de minstens even onbuigzame 

Staten-vertegenwoordiging, in het najaar van 1789 gewapender-

hand zou worden uitgevochten. 
 

De abt van Tongerlo 
 

We gaan hier niet het hele verloop van de Brabantse Omwenteling 

schetsen - een machtsgreep die trouwens ruimer was dan de naam 

doet vermoeden, want de opstand woedde ook in Vlaanderen (het 

huidige West- en Oost-Vlaanderen), Henegouwen en Namen. 

Maar laten we even één figuur in de kijker zetten die daarin een 

belangrijke rol heeft gespeeld: Godfried Hermans, abt van 

Tongerlo. In zekere zin had hij een band met Wijnegem, niet 

alleen omdat de Wijnegemse pastoors in die tijd norbertijnen 

waren uit die abdij, maar vooral omdat Hermans zijn benoeming 

tot abt in enige mate te danken had aan Arnold De Hu, pastoor van 

Wijnegem van 1766 tot 1792. Toen de vorige abt in september 

1779 gestorven was, duurde het enkele maanden eer men een 

opvolger vond. Geen kleinigheid, want het betrof een topbenoe-

ming met een politieke betekenis die je haast kan vergelijken met 

die van topbenoemingen van hedendaagse overheidsbedrijven. 

Tongerlo was niet zomaar een van de vele abdijen van het land; 

met 118 religieuzen was ze toen de grootste van de Nederlanden. 

En na de abdij van Affligem was ze de rijkste van het hertogdom 

Brabant.13 In de Staten-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden 

was de abt van Tongerlo, naast de kardinaal-aartsbisschop en de 

bisschop van Antwerpen, een van de belangrijkste vertegenwoor-

 
12 Van der Straelen, o.c. deel II, p. 148. 
13 Volgens Jan de Puydt, Godfried Hermans, abt van Tongerlo, licentiaatsver-

handeling, Leuven (1958), p. 10. De meeste gegevens over Godfried Hermans in 

dit artikel komen uit deze studie. Voorts steunden we ook op het artikel van L.C. 

Van Dijck, Abt Godfried Hermans van Tongerlo en de Brabantse Revolutie, in: 

Harry de Kok, Turnhout den eersten troost der staten (1989), p. 279-304. 
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digers van de clerus, de zogenaamde eerste stand. 

Pater Godfried Hermans, een 55-jarige norbertijn afkomstig uit 

het Kempische Vorst, verbleef op dat moment als provisor op De 

Greef in Kalmthout, een grote abdijhoeve nabij de Nederlandse 

grens. De Greef was onder zijn leiding weer opgebouwd nadat de 

hoeve twee eeuwen voordien, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 

verwoest was. De provisor had ook naam gemaakt als dynamische 

grondbeheerder en was erin geslaagd uitgestrekte heidegronden in 

de Noorderkempen te ontginnen tot vruchtbaar wei- en akkerland. 

Er waren nog andere kandidaten om de abt op te volgen, en de 

traditie schreef voor dat een selectiecommissie werd aangesteld 

die uiteindelijk haar keuze zou voorleggen aan de landvoogd, die 

het benoemingsrecht had. Pastoor De Hu, die vóór zijn benoeming 

in Wijnegem zelf enkele verantwoordelijke functies had bekleed 

in de abdij van Tongerlo, werd geroepen om als één van de twee 

selectiecommissarissen op te treden. Hij nam daarvoor contact op 

met de kanselier van Brabant en met de abt van de Antwerpse 

Sint-Michielsabdij. De procedure liep tot mei 178014. Uiteindelijk 

viel de keuze dus op Godfried Hermans. De benoemingsakte werd 

door keizerin Maria Theresia ondertekend op 17 juni, enkele 

maanden voor haar overlijden. 
 

Pas in 1787 kwam abt Hermans openlijk uit voor zijn kritiek op 

het beleid van Maria Theresia’s zoon Jozef II, door te protesteren 

tegen de sluiting van een norbertinessenklooster in Mechelen. 

Toch stelde hij zich aanvankelijk diplomatisch op, toen het gou-

vernement in Brussel hem onder druk zette om novicen te sturen 

naar het nieuwe, door de keizer opgerichte algemeen seminarie 

van Leuven. De theologie die daar werd onderwezen stond haaks 

op de opvattingen van de Belgische clerus, die zwoer bij de breed-

ste interpretatie van het oppergezag van de paus als ver verheven 

boven het gezag van wereldlijke vorsten. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de bisschop van Antwerpen, die lange tijd bleef wei-

geren zijn bisschoppelijk seminarie te sluiten en zijn seminaristen 

 
14 De Puydt, o.c. p. 1-12. 
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naar het ‘verderfelijke’ algemeen seminarie te sturen, zette Her-

mans zijn theologanten ertoe aan hun studies toch in Leuven te 

doen. Of hij deed toch alsof, onder het oog van de controleurs, 

want zijn abdij was in gevaar. Brussel had immers al herhaaldelijk 

gedreigd met inbeslagneming van alle goederen of zelfs sluiting 

van de abdij. Toen enkele jonge norbertijnen in maart 1789 toch 

weigerden te gehoorzamen, stuurde hij ze naar huis. In werkelijk-

heid trokken de uitgewezen novicen vermoedelijk met medeweten 

van de abt naar de omgeving van Breda, waar al sinds maanden 

jonge Brabantse patriotten zich aan het verzamelen waren. Ook 

Hendrik Van der Noot was in de zomer van 1788 naar daar 

gevlucht. Hoewel Hermans dus een tijdje de schijn ophield door 

diplomatisch te schipperen, broedde hij achter de schermen een 

ander plan uit. Dat werd pas goed duidelijk op 18 juni 1789. Na 

een vergadering van de Staten van Brabant - voorlopig de laatste, 

want het orgaan werd die dag opgeheven - kregen de leden te 

horen dat ze Brussel niet mochten verlaten. De abten van Tonger-

lo en van de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem slaagden er toch 

in de stad te ontvluchten en weken uit naar Nederland.  
 

              
 

Links de Tongerlose abt Godfried Hermans en daarnaast Isfridus Thijs, 

 een bollandist van Tongerlo die in 1800 pastoor zou worden in Wijnegem. 
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Hoewel Hermans door de overheid gezocht werd, nam hij toch 

enkele keren het risico om vanuit zijn verblijf in Roosendaal even 

zijn abdij te gaan bezoeken. 

Godfried Hermans was een conservatieve katholiek die vooral de 

macht van de clerus wilde herstellen. Hij was dus eerder een 

medestander van Van der Noot dan van de progressieve verlich-

tingsdenker Jan Frans Vonck, een andere Brusselse advocaat die 

naam zou maken tijdens de Omwenteling. Hermans had wel 

contact met Vonck, want hij schakelde de advocaat soms in om de 

belangen van de abdij te behartigen, o.a. bij bouwprojecten in 

Brussel. De abt was in het geheim ook voorstander van Voncks 

idee om het Oostenrijkse bewind te verdrijven ‘op eigen kracht’, 

door het mobiliseren van een Brabants volksleger. Van der Noot 

zag dat vanuit Breda aanvankelijk niet zitten en vestigde zijn hoop 

vooral op internationale bondgenoten. Hij was ervan overtuigd dat 

hij de Nederlandse Republiek, Engeland en Pruisen zou kunnen 

overhalen om troepen in te zetten voor de bevrijding van de 

Zuidelijke Nederlanden.  

De abt van Tongerlo had niet alleen zijn overredingskracht, maar 

ook de middelen om een volksleger op de been te brengen: geld 

en wapens. In de maanden juli en augustus 1789, toen nog altijd 

honderden strijdlustige jongeren uit heel het land richting Breda 

trokken, werden herhaaldelijk patriotten gesignaleerd in de abdij 

van Tongerlo, die er eten en drinken kregen en ook wapens 

mochten uitkiezen. Dat de abdij beschikte over een echt arsenaal, 

waaronder een groot aantal kanonnen, bleek onder meer uit een 

verslag van een Antwerpse procureur in september.15 Maar ook in 

het naburige Averbode werden wapens opgeslagen.16 Sommige 

van de groepjes die onderweg waren naar Breda, passeerden ook 

door onze straten, want Van der Straelen vermeldt dat drie van die 

burgerjongens op 25 september in Wijnegem werden gearresteerd 

en in de Antwerpse citadel werden opgesloten.17 

 
15 Jan De Puydt, o.c. p. 105. 
16 J.E. Jansen, De Brabantsche omwenteling (1940), p. 30. 
17 Van der Straelen, De Kronijk van Antwerpen, deel III – 1789 (1932), p. 93. 
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Van der Noot had zich intussen uitgeroepen tot gevolmachtigd 

agent van het Brabantsche Volk en richtte in Breda een soort 

regering in ballingschap op, het zogenaamde Comité van Breda. 

Daar maakten ook Godfried Hermans en de abt van Hemiksem 

deel van uit, alsook kanunnik P. J. Van Eupen van het Antwerpse 

kathedraalkapittel, zowat de rechterhand van bisschop Nelis.18 

Wat nog maar eens het belang van Tongerlo aantoont. Die abdij 

plaatste zich die dagen nog op een heel ander terrein in de kijker. 

Na de opheffing van de jezuïetenorde in 1763 was een van de 

beroemdste projecten die de Zuid-Nederlandse jezuïeten op touw 

hadden gezet de heruitgave van een gigantische, wetenschappelijk 

verantwoorde Acta Sanctorum, een bundel van heiligenlevens, 

voortgezet door de Brusselse abdij van Couwenberg. Toen die 

werd gesloten in 1788 aanvaardde abt Hermans om het werk van 

de bollandisten - zo werden de schrijvers van de Acta Sanctorum 

genoemd - weer op te nemen en wel in Tongerlo. In mei en juni 

1789 werden de vele documenten, brieven en studieboeken van de 

bollandisten naar Tongerlo overgebracht. Maar omdat Hermans 

vreesde voor het voortbestaan van zijn abdij, werd al dat materiaal 

enkele dagen later verhuisd naar de Antwerpse refuge van de abdij 

aan het Kipdorp.19 Daar zou het werk dus worden voortgezet 

onder de leiding van twee ex-jezuïeten en met de hulp van vier 

norbertijner paters, onder wie de 30-jarige Isfridus Thijs, die in 

1800 pastoor van Wijnegem zou worden. 
 

Revolutie 
 

Ondertussen had het gouvernement weer grote groepen militairen 

naar Antwerpen gestuurd, die er zich erg zenuwachtig en agressief 

gedroegen en de burgers probeerden te imponeren met hun oor-

logsgereedschappen.20 Ook in Lier lagen enkele compagnieën, en 

er werd tevens contact gehouden met kleinere detachementen die 

 
18 Jansen, o.c. p. 32-33. 
19 Van der Straelen, o.c. deel III, p. 58-59. 
20 Van der Straelen, o.c. deel III, p. 72-75 en 89. 



 35 

tussen Kapellen, Brecht en Hoogstraten patrouilleerden om het 

grensgebied te bewaken.  

Het legertje patriotten dat uiteindelijk op zaterdag 24 oktober 

1789 nabij Meer de grens overstak en twee dagen later Turnhout 

bereikte, telde 2.500 à 3.000 man en stond onder de leiding van 

J.A. vander Meersch.  
 

 Luitenant-generaal J.A. vander Meersch. 
 

Hij was een op rust gestelde kolonel van het Oostenrijkse leger, 

die door het Comité van Breda de titel van luitenant-generaal had 

gekregen. Er was afgesproken dat op die zaterdag in alle dorpen 

van de Kempen de stormklok zou worden geluid om de 

Oostenrijkers in verwarring te brengen.21 Een ludieke plagerij als 

het ware, ondersteund door het rondtrekken van een uitdagend 

amateur-korps. ’s Middags was het legertje in Hoogstraten, waar 

op de pui van het stadhuis Van der Noots Manifest van het Volk 

van Brabant werd voorgelezen door een Antwerpse natiebaas. Of 

zijn weinig samenhangende toespraak goed begrepen werd, is niet 

 
21 Jansen, o.c. p 35-36.  
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duidelijk, maar de voornaamste boodschap van de patriotten was 

dat Jozef II als van de troon vervallen werd beschouwd en dat het 

einde van de dwingelandij nabij was. Godfried Hermans was 

hierbij niet aanwezig, maar zijn bijdrage was voor die veldtocht 

wel cruciaal: met geld van de abdij had hij eind augustus in Breda 

de soldij van de patriotten uitbetaald en op 23 oktober, de dag 

voor de inval, hield hij in de pastorij van Alphen,22 net over de 

Nederlandse grens, persoonlijk toezicht op de uitdeling van 

wapens. Die wapens waren met twaalf karren aangevoerd, deels 

uit Tongerlo en Averbode.23 Abt Hermans was ook degene die de 

datum van de inval gekozen had: de katholieke Kerk vierde op 24 

oktober het feest van de aartsengel Rafaël, beschermengel van 

jonge reizigers. Hermans was ervan overtuigd dat die hemelse 

bijstand het welslagen van de onderneming zou garanderen.24 
 

Op 25 oktober trokken de patriotten verder naar Turnhout, waar 

eveneens de Brabantse vlag werd gehesen, waar ook het Manifest 

werd voorgelezen en de klokken aan het luiden gingen. Terwijl 

men zich nadien lustig op weg zette richting Kasterlee en Geel om 

zich in Diest te gaan verschansen, vernamen de patriotten dat een 

groot Oostenrijks bataljon op weg was om hen terug over de grens 

te jagen. Onmiddellijk keerden ze naar Turnhout terug, waar ze de 

Oostenrijkers opwachtten.  

En inderdaad, zodra de inval gerapporteerd was in Brussel en in 

Antwerpen, had generaal Schröder bevel gekregen om met 4.000 

soldaten vanuit Lier naar Hoogstraten en Turnhout op te rukken. 

In de ochtend van 27 oktober bereikten Schröders soldaten, na een 

afmattende tocht door de Kempen, de poorten van Turnhout. Ze 

marcheerden de stad binnen, maar werden onmiddellijk staande 

gehouden door de patriotten, die zich strategisch hadden opgesteld 

in de straten van het centrum. Er werd urenlang verwoed 
 

22 Alphen was een van de 22 Noord-Brabantse parochies waarover Tongerlo het 

patronaat voerde. Godfried Hermans was er in het begin van zijn priesterlijke 

loopbaan zelf 10 jaar kapelaan geweest. 
23 De Puydt, o.c. p. 127. 
24 Janet L. Polansky, Revolution in Brussels 1787-1793 (1985), p. 120. 
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gevochten en er vielen tientallen doden en gekwetsten langs beide 

zijden. Tot ieders verbazing waren het uiteindelijk de Oosten-

rijkers die aan het kortste eind trokken, hoewel ze bijna dubbel zo 

talrijk waren en veel beter uitgerust. Hals over kop vluchtte het 

leger van Schröder opnieuw richting Lier, terwijl er onderweg uit 

frustratie duchtig werd geplunderd.25 
 

 
 

Evocatie van de Slag van Turnhout in 1789. 

 

De opmars van de patriotten onder leiding van Van der Meersch, 

in naam van Van der Noot en gepatroneerd door abt Hermans, was 

na de wonderbare Slag van Turnhout niet bepaald een blitzkrieg. 

De krijgskansen wisselden geregeld, maar nadat half november 

ook Gent door een patriottenleger was ingenomen, Bergen in 

opstand was gekomen en Van der Meersch op 24 november Diest 

had veroverd, begon het er slecht uit te zien voor het Oostenrijkse 

gezag. Vlamingen en Brabanders deserteerden uit de keizerlijke 

legers en sloten zich massaal bij de patriotten aan. Half december 

vluchtten de gouverneurs-generaal, de Oostenrijkse legerleiding 

en gevolmachtigd minister Trauttmansdorff uit Brussel. Op 18 

december hield Van der Noot als groot triomfator een memorabele 

 
25 Jansen, o.c. p. 39-50. 
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intocht in de hoofdstad en op 27 december capituleerde een van 

de laatste Oostenrijkse bastions, het fort van Lillo. Op 31 

december en 7 januari vergaderde de Staten-Generaal in de grote 

zaal van het Brusselse stadhuis, waar de drie standen elkaar trouw 

zwoeren. De Republiek der Verenigde Nederlandse Staten - in het 

Frans Etats Belgiques Unis - werd opgericht op 11 januari 1790. 

Hein Van der Noot werd minister en kanunnik Van Eupen staats-

secretaris.26 

 

Opeisingen 
 

En is er nog iets te vertellen over de mate waarin Wijnegem 

betrokken was bij die revolutionaire ontwikkelingen? Toch wel: 

tussen begin oktober en eind november 1789 werden de dorpen 

rond Antwerpen bestookt met vriendelijke, maar dringende ver-

zoeken van hun drossaard27 om karren en paarden te leveren ten 

behoeve van de rond Antwerpen geconcentreerde Oostenrijkse 

soldaten. Een tiental van de opeisingsbriefjes die de Wijnegemse 

schepenen ontvingen van drossaard M.J. Baraux, woonachtig in 

Antwerpen, worden bewaard in het Rijksarchief van Beveren. Ter 

illustratie volgen hier twee voorbeelden. Op maandag 5 oktober 

waren troepenverplaatsingen naar Mechelen gepland. Namens de 

keizer meldt de heer Baraux pas één dag voordien wat er van 

Wijnegem verwacht wordt: te leveren [...] ten vijff ueren met het 

opengaen van de poorte aen het Esschen huijs drij peerden ieder 

met hunne strengen ende gereelen, waar van een comptant betaelt 

zal worden; de zelve zijn bestemt tot het transporteren van 
 

26 Deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op F. Van Hemelryck, De Brabantse 

revolutie: het verhaal van een mislukking, in: Revolutie in Brabant 1787-1793 

(1990), p. 9-50. Merk op dat het Franse woord Belgique in die tijd ook als 

adjectief werd gebruikt voor het begrip Zuid-Nederlands; zie bijvoorbeeld ook 

Leo Belgicus, in het Frans Lion Belgique. 
27 De drossaard was in het ancien régime, toen gemeenten als Wijnegem nog 

geen burgemeester hadden, de hoogste lokale ambtenaar. In Wijnegem stond hij 

rechtstreeks onder het gezag van de heer van Wijnegem, maar hij kreeg ook 

orders van de Antwerpse markgraaf. Zowel de heer als de drossaard woonden 

niet noodzakelijk in de gemeente waarvoor ze verantwoordelijk waren. 
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waegens naer Mechelen.  

Ook op 6 november is het 'verzoek' of liever het bevel dringend: 

Ingevolghe de orders zoo aanstonts bekomen van het Casteel 

alhier, wordt aen het dorp van Wijneghem geordonneert te moeten 

leveren, tegens saterdagh smorgens, wesende 7 november 1789 

ten seven ueren op het Casteel van Antwerpen drij karren ieder 

bespannen met een peert en overdeckt met eene huijve, tot het 

transporteren van broodt naer de stadt Lier.  
 

 
 

Opeisingsbevel van drossaard M.J. Baraux aan de schepenen van Wijnegem. 

 

Men kan zich levendig voorstellen dat dit soort dwangbevelen en 

spoedleveringen slecht overkwamen bij een kleine boerengemeen-

schap die weinig karren en paarden op overschot zal hebben 

gehad. We vermoeden trouwens dat de vergoeding voor die 

leveringen nooit in orde is gekomen. In het archief van Beveren 

bevindt zich een brief uit september 1793, bijna vier jaar later, 

waarin een Brusselse regeringsambtenaar de schepenen van 

Wijnegem verwijt dat ze hun vraag tot betaling van de diensten 

geleverd tussen 30 juni 1788 en 28 december 1789 onvoldoende 

met bewijsstukken en kwitanties hebben gestaafd. 
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In dezelfde revolutionaire periode eiste de angstige centrale over-

heid ook dat alle inwoners van steden en dorpen hun wapens 

zouden inleveren. Op 9 november 1789 werden bij 38 Wijnegem-

naars een of meerdere pistolen en porties schietpoeder opgehaald. 

De lijsten daarvan, en ook de verklaringen van inwoners die bijna 

allemaal beweerden wel een geweer (men noemde dat schiet-

geweer, roer of bus) maar geen kruit in huis te hebben, worden 

eveneens in Beveren bewaard. 
 

Na de Omwenteling 
 

Ook na die revolutionaire maanden bleef Wijnegem in trek voor 

de inkwartiering van militairen. Vermoedelijk waren de ca. 275 

Brabantse patriotten die er in maart 1790 enkele dagen logeerden 

(verdeeld over 66 Wijnegemnaars) nog redelijk welkom, want de 

zelfstandige Zuid-Nederlandse republiek was toen nog jong en vol 

zelfvertrouwen. Later dat jaar zou blijken dat innerlijke twisten en 

het uitblijven van internationale steun het regime Van der Noot 

snel weer ten val zouden brengen. De pogingen die de abt van 

Tongerlo persoonlijk nog ondernam om nieuwe troepen te ronse-

len, konden daar weinig aan veranderen. Godfried Hermans 

richtte inderdaad in de zomer van 1790 met geld van de abdij twee 

korpsen Kempische jagers op en plaatste zichzelf als opperaal-

moezenier aan het hoofd van die troepen,28 maar het kon niet 

baten. Eind 1790 waren de Oosterijkers weer aan de macht. 

En die machtswisseling was alweer voelbaar aan de garnizoens-

verplichtingen van een dorp als Wijnegem: in september 1791 

werden 57 huzaren van de Oostenrijkse keizer gedurende 23 

dagen met hun paarden ondergebracht bij een twintigtal Wijne-

gemse boeren. Ze kwamen terug in januari en februari 1792.  

Maar ook de Oostenrijkers konden zich niet lang handhaven. De 

Fransen vielen ons land binnen op 8 november 1792 en verover-

den het op drie weken tijd. Meteen kreeg Wijnegem weer zijn 

deel: veertien dagen lang hielden Franse militairen zich tijdens die 

 
28 Jansen, o.c. p. 67. 
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veldtocht in Wijnegem op tijdens de belegering van de Antwerpse 

citadel, die ze op 29 november in handen kregen.29 De logements-

last was zwaarder dan ooit voor ons arme dorp, want ze waren dit 

keer met bijna duizend man.30 Alleen al op ’t kasteel van de Heere 

(in het huidige park van Wijnegem) waren niet minder dan 300 

soldaten ondergebracht. En ook de rest van de zoveelste inkwar-

tieringslijst was indrukwekkend: Gaspar Van Doren moest 100 

manschappen herbergen, Bervoets had er 92, Peter De Laet 45, 

Jacob Lauwers 40 ... 
 

Het wordt eentonig, maar we zullen het hierbij laten. Wijnegem 

was voortaan een stukje Frankrijk, voor meer dan 20 jaar, afgezien 

van een kortstondige tweede Oostenrijkse restauratie.31  

Over de lotgevallen van onze voorouders tijdens het Franse 

bewind is al heel veel gepubliceerd, al komt Wijnegem er in die 

geschiedschrijving bekaaid af. Maar wat we uit dit hele verhaal 

vooral kunnen onthouden, is dat het einde van de achttiende eeuw 

voor de bewoners van een bescheiden Brabants plattelandsdorp 

beslist geen idyllische tijd was. 

 

 

 

 

 

 
29 Van der Straelen, De Kronijk van Antwerpen, deel IV – 1791-1794 (1932), p. 

90-101. 
30 Het Franse leger was natuurlijk veel groter; de troepen logeerden ook in een 

aantal andere buitengemeenten én in leegstaande Antwerpse kloosters. 
31 Van maart 1793 (het Franse leger verloor de Slag van Neerwinden bij Tienen 

op 18 maart) tot einde juni 1794. De Oostenrijkers verlieten de Zuidelijke 

Nederlanden definitief na hun nederlaag in de Slag van Fleurus bij Charleroi, op 

26 juni 1794. 
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DE DAGBOEKEN VAN JAN AVONTS: 

HET CECILIAKOOR 
 

 
Leo Spaepen 

 

 

Er zijn maar weinig Wijnegemse verenigingen waarover we zo 

slecht gedocumenteerd zijn als over het Sint-Ceciliakoor. Er is 

geen echt archief van bewaard: geen verslagen, geen ledenlijsten, 

geen rekeningen, geen brieven, geen partituren, niets. We moesten 

het tot voor kort stellen met een paar mondelinge getuigenissen en 

met enkele schaarse foto's van uitstappen. In die zin is het dag-

boek dat onderpastoor Avonts over zijn driejarige passage bij het 

koor bijhield (1953-1956) een uniek documentje, ook al staan er 

misschien geen wereldschokkende dingen in. 
 

Het koor - door de leden meestal Ceciliakring genoemd, want het 

was een echte vereniging met een bestuur -, zou zijn gesticht door 

Juul Wuyts (1906-1968), zo heeft althans zijn neef Jos altijd horen 

zeggen. Dat was in 1925, want in 1950 werd het 25-jarig bestaan 

gevierd. Vermoedelijk waren pastoor Naulaers en/of onderpastoor 

Schellekens bij de stichting betrokken, aangezien het koor werd 

opgericht om de kerkdiensten muzikaal op te luisteren. De toen 

nog piepjonge Juul Wuyts, die in 1929 als onderwijzer zou 

beginnen lesgeven aan de gemeenteschool, was de eerste dirigent. 

Maar hij liet ook geregeld zijn uitzonderlijk talent als zanger 

blijken door als solist op te treden bij liturgische plechtigheden. 

Dat laatste bleef hij doen tot lang na de oorlog. Uit de notities van 

Avonts blijkt dat hij ook zeker tot 1956 nog af en toe als invaller 

het dirigeerstokje hanteerde.  

Als vaste dirigent werd hij in 1935 opgevolgd door de legenda-

rische Frans Van Hecken. De nieuwe onderpastoor richtte tevens 

een kinderkoor op, wel te verstaan ook alleen voor jongens, want 

voor de helft van het mensenras was het hoogzaal streng verboden 
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terrein. Het was onder leiding van Van Hecken dat het Ceciliakoor 

zijn hoogste toppen scheerde. "Hij bezat een ongelooflijk muzikaal 

talent en kon er ook de orde in houden, want het was dankzij een 

goede discipline dat we zoveel succes hebben gehad", getuigt Rik 

Verlinden1. Velen herinneren zich ongetwijfeld de uitvoering van 

Händels Hallelujah (in 1952?), waarvan radiotechnicus Paul Van 

Elsen zelfs een (onvindbare) plaatopname zou hebben gemaakt. 

Zoals de meeste werken liet Van Hecken ook Händels partituur 

instuderen aan de hand van cijfermuziek,2 want vele koorleden, en 

niet alleen de kinderen, konden geen noten lezen. 
 

 
 

Een deel van het koor tijdens een uitstap in Beloeil, 1950. Staande v.l.n.r. Frans 

Van Hecken, Frans Wouters, Eduard Baets en Rik Verlinden. Gehurkt: Marcel 

Bosmans, Jos Van Assche en Emiel Knuysen. Zittend: Jaak Daems, Juul Wuyts, 

?, Louis Wouters en Leon Florus. 
  

Het in de bloeiperiode bijna dertigkoppige mannenkoor repeteerde 
 

1
 C. Evers en L. Spaepen, Herinneringen aan Wijnegem, Wijnegem 2000, p. 154. 

2 Jan Avonts verwijst ernaar waar hij het heeft over het transponeren van partitu-

ren, een tijdrovend werk. Alle toonaarden werden in do genoteerd, zodat er geen 

voortekens nodig waren. De noten werden achter elkaar geschreven met cijfers 

van 1 (do) tot 7 (si). Een hoge re kreeg een punt boven de 2, een lage sol een 

punt onder de 5, enz. De lengte van de noten werd aangeduid door punten achter 

of door horizontale lijnen boven de cijfers. Deze methode-Gelber/Verbist werd 

nog geruime tijd nadien in de Normaalschool aangeleerd. 
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op zaterdagavonden in een aftands lokaaltje van het Gildenhuis, 

tegenover de Merksemsebaan aan de voorkant van de Familiazaal. 

Er stond een harmonium, dat koster Karel Peeraer bespeelde. Na 

de repetities legde men er vaak nog een kaartje. Het knapenkoor 

repeteerde op het hoogzaal in de kerk en apart, behalve vlak voor 

de gezamenlijke uitvoeringen.  

Al even legendarisch als zijn dirigent waren de jaarlijkse uitstap-

pen van de Ceciliakring. Zo vertelt Verlinden over een tweedaagse 

reis naar Echternach in 1947 met zeven taxi's, want de bus stond 

in panne, en met overnachting in de auto's, want het hotel bleek 

niet gereserveerd. Tijdens een andere reis donderde de bus zonder 

remmen van een helling in Stavelot.3 
 

Het was voor Jan Avonts zeker geen dankbare opdracht om een 

volbloed muzikant als Frans Van Hecken op te volgen, toen die in 

1953 naar Westmalle werd overgeplaatst. Avonts had weliswaar 

op zijn eentje wat harmonium gespeeld in het Seminarie en had 

bij de Chiro in Schelle noten leren lezen en banjo gespeeld, maar 

een muzikaal genie was hij niet, zo getuigen zangers die met hem 

hebben gewerkt. Met meer goede wil dan talent vatte hij dus een 

taak op waar hij zelf niet om gevraagd had. Ziehier zijn dagboek:4 
 

zat. 5 sept. 1953: Herhaling van het mannenkoor bijgewoond in 

het Gildenhuis (daar mogen ze roken en praten), gedirigeerd door 

E. H. Robert Peeraer, met aan het harmonium de koster. Mannen 

zingen goed, plagen graag, discussiëren fel! 
 

8 sept 1953.: Eerste herhaling op 't hoogzaal voor de knapen; 

dirigeren (eerste keer!!!) na eerst Kyrie ingezien te hebben, Missa 

sexta van Moortgat. 
 

12 sept.: Robert dirigeert; ik zal het van hem zo wat afleren. 
 

19 sept.: Eerste maal dirigeren voor de mannen! 
 

1 okt.: Knapenkoor: de tucht verslapt: hard optreden. Jef Scheirs 
 

3 Zie Herinneringen aan Wijnegem pp. 155-156. 
4 Met behoud van de originele spelling. 
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buiten gezonden, aanhoudend praten. 
 

8 okt.: Die kerels proberen op alle manieren: nu hadden ze zich op 

twee na verstopt. Hen zonder kaartje naar huis gezonden toen ze 

een kwartier later boven kwamen. 
 

15 okt.: Deur van de kerk gevernisd, jongens waren verwittigt en 

toch loopt er een tegen; pastoor ziet het en jaagt allen naar huis. 
 

20 okt.: Verschillende jongens krijgen geen kaartje: bedreigingen, 

wild doen. 
 

 
 

Is verstoppertje spelen in de kerk niet leuker dan zingen op het hoogzaal?. 
 

25 okt.: Uitvoering Missa quarta van Moortgat. Kr. Koningfeest, 

Juul Wuyts dirigeert, ik assisteer. 
 

1 nov.: Allerheiligen, uitvoering Missa in honorem S. Jozef van 

Arthur Meulemans; zelf gedirigeerd. Lof: polyphonie. 
 

11 nov.: Transposeren en drukken van Kerstlied van Flor Peeters. 

6 uur: teerfeest van de zangers bij Frans Verbiest. Herkiezen van 

bestuur: voorzitter Henri Bongers, secretaris Leon Florus. Kaart-

prijskamp. 
 

24 nov.: Paul Vets spreekt tegen en krijgt 'n paar oorvegen. 
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28 nov.: Twee nieuwe zangers: H. Van Belle en dhr. Dillen. 
 

25 dec.: Kerstmis. Plomb kapot op hoogzaal; op tijd klaar. Missa 

in honorem Beatae Mariae V. van Meulemans en kerstliederen. 

Alles loopt zeer goed af. Hoogmis: idem. Lof: polyphonie: goed. 
 

26 dec.: Enkele knapen zingen VIIIe mis voor en meisjes van 

school antwoorden in de hoogmis (H. Kindsheid). 
 

16 jan. 1954: Mannenkoor repeteert op 't hoogzaal; reden: lokaal 

in beslag voor het Winterfeest. Geringe opkomst; plomb kapot. 
 

2 febr.: Repetitie knapen: 9 opgekomen, koude oorzaak? Niettemin 

leren ze goed aan. 
 

23 febr.: Begonnen met huisbezoeken bij ouders van knapen. 

Jongens krijgen geen punten meer, voortaan een maandverslag ter 

ondertekening. 
 

27 febr.: Vandaag leidt meester Wuyts het mannenkoor, want ik ga 

naar oudersavond JKAJ. 
 

2 maart: Herhaling, fel gesneeuwd, bijna geen knapen, bultin 

afgegeven. 
 

4 maart: Kalmere sfeer: oorzaak: bultin met nota's! Achterblijvers 

krijgen bultin. 
 

9 maart: Een paar geven reden op van afw., anders geen punten. 
 

13 maart: Alleluia van Staf Nees transposeren, in cijfermuziek 

zetten, typen, polycopiëren: groot werk. Nu herhalen. De knapen 

kennen Kyrie, Gloria, Credo van Missa 6a. Mannen ook. 
 

16 maart: Credo grondig herhalen. R. Van Looveren komt niet 

naar boven. 
 

18 maart: Herhaling van Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Bened. 

Van Looveren krijgt 'n paar meppen omdat hij drie jongens van de 

herhaling weg hield. 
 

20 maart: Algemene herhaling: goed, nog veel schaven. Groten: 
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herhaling Credo en Alleluia van Staf Nees. 
 

27 maart: Alg. herhaling: zeer goed. 
 

14 april: Herhaling voor enkele zangknapen voor officie van Witte 

Donderdag. 
 

17 april: Herhaling zang o.l.v. Juul Wuyts. 
 

18 april: Pasen: eerste uitvoering Missa sexta: zeer goed; Credo 

en Agnus Dei zwak. 
 

25 april: Alg. herhaling. 
 

30 april: Alg. herhaling voor groten: slechte opkomst. 
 

1 mei: Alg. herhaling, slechte opkomst. 
 

2 mei: uitvoering Missa 6a: zeer goed. Knapen twijfelend. 
 

8 mei: Herhaling mis Te Deum laudamus van Perosi. Herhaling 

gregoriaans: jubelmis 50 j. gehuwd. 
 

16 mei: Viering 1.000e lid van het ACV. Mis Te Deum laudamus. 

Lof buiten op de plein te 2 uur: zangers zingen voor, het volk 

antwoord op de zangen. 
 

23 mei: Plechtige communie. Mis B. M. Virginis van Meulemans. 

Lof: geen polyphonie. 
 

25 mei: hernemen van herhalingen der knapen: slechte opkomst. 

Verder worden regelmatig de zangen herhaald voor de processie. 
 

6 juni: Hoogfeest van Sinksen. Hoogmis: B. M. Virginis. Lof: 

Panis Angelicus, O Gloriosa, Tantum ergo. 
 

20 juni: Processie. Hoogmis: Missa 4a van Moortgat: goed. Op 

een moment zaten de bassen erdoor, te laat ingevallen. Processie: 

de gewone processieliederen; tot slot Te Deum, gestoord door de 

harmonie. Geen herhaling meer voor zangertjes tot na het verlof. 
 

3 juli: Mr. August Michielsens wordt aangenomen als baszanger.  
 

21 juli (woensdag): reis van de zangkring: Scherpenheuvel, 
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Hasselt, Tongeren, Eupen (afdamming van Vesder), Valkenburg 

(gemeentegrot), Maastricht, Hasselt, Herentals. Terug te midder-

nacht. Allen tevreden. 
 

 
 

Slecht gemikte foto op de stuwdam van Eupen, 21 juli 1954. Links Jan Avonts. 
 

15 oogst (zondag): Feest van O.L.V. Hemelvaart. Uitvoering van 

de missa Christi Regis (Verhelst). 
 

7 sept.: Hernemen der herhalingen voor het knapenkoor. Van de 

21 vallen er 10 weg: mannen met baard in de keel (3), flauwe 

mannen die niet meer komen (6), een gaat naar het pensionnaat. 

Reeds dadelijk twee nieuwe zangertjes aangeworven. 
 

12 sept.: Processie. Missa 4a, Moortgat. Nogal eens deftig naast 

gezongen. 
 

28 sept.: Nog twee zangertjes aangeworven (gebr. Wangen). Ver-

der regelmatige herhalingen voor de missa 6a van Moortgat. 
 

31 okt.: Kristus-Koningfeest: Missa Christi Regis van F. Verhelst. 
 

1 nov.: Allerheiligen: Missa Te Deum laudamus van Palestrina. 

Lof: O sacrum convivium (Nees), O sanctissima (Vl. Hosanna) en 

Tantum ergo (Meulemans). 
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11 nov.: 10 u. Pl. mis voor gesneuvelden en oorlogsslachtoffers. 

Om 1 u. bijeenkomst bij Fr. Verbiest, dan gezamelijk vertrek naar 

Westmalle, bezoek aan de abdij met pater als gids. Daarna een 

pot gaan pakken tegenover de abdij, en verder nog een… 6 u.: 

teerfeest en verkiezing van nieuw bestuur: voorzitter Constant 

Spaepen, secretaris Remi Helsen. 
 

13 nov.: Geen herhaling, daar er toneel gegeven wordt in de zaal 

(stoornis). De zangertjes zijn volop bezig met kerstliedjes aan te 

leren. 
 

16 nov.: De zangertjes mogen hun 'prijzen' komen afhalen. 
 

25 dec.: Kerstnachtmis: missa 6a van Moortgat, herhaling na de 

biecht te 8.30 was zeer goed, maar de uitvoering was minder. 

Kerstliederen: De herderkens (3 st), O nacht (4 st), Adeste (4 st), 

Stille nacht (4 st), Hoe leit dat kindeken (4 st). Hoogmis: missa 

B.M.V. van Meulemans. Lof: O beata (Quaedflieg, 2 st), O sacrum 

convivium (Nees, 2 st), Adeste (4 st), Tantum ergo (Nees, 2 st), 

kerstliederen: Stille nacht, O nacht. 
 

26 jan. 1955: Hernemen der herhalingen voor de knapen: aanle-

ren van Introitus van Pasen. Aanleren van lofzangen voor de gro-

ten voor Pasen. 
 

1 febr.: Aanleren van nieuwe mis aan de knapen: missa in hon. S. 

Francisci Assisinatis van Jos De Klerk. 
 

10 april: Pasen. Uitvoering van de mis B. M. Virginis van Meule-

mans. Lof: Ave verum, Regina coeli (Benoit), Victimae, Tantum 

ergo (ignoto). 
 

15 mei: Plechtige communie. Missa quarta van Moortgat. 
 

5 juni: Missa quarta o.l.v. Juul Wuyts ter gelegenheid van diaman-

ten bruiloft van Gust Van den Bogaert en Roos. 
 

12 juni: Missa quarta ter gelegenheid van diamanten bruiloft van 

boer Van Roey. De beide zanggroepen leren nog steeds aan de 

Missa S. Francisci. Ze is moeilijk en bovendien komen de zangers 
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zeer onregelmatig op. Gloria en Kyrie zijn reeds samen met het 

knapenkoor gerepeteerd. Onder het groot verlof geen herhalingen 

voor zangertjes. 
 

10 juli: Geen repetitie voor de zangers: toneelavond door het 

Davidsfonds. 
 

2 okt.: Rozenkransfeest, plechtige mis. Mis van Meulemans. 
 

30 okt.: Feest van Kristus Koning: Missa sexta van Moortgat. 
 

1 nov.: Plechtige mis: missa sexta van Moortgat. Lof: Ave Maria 

(Van Durme), Tantum ergo (Meulemans). 
 

25 dec.: Nachtmis: missa sexta, 5 kerstliederen. Dagmis: mis van 

Meulemans. Polyphonisch lof. 
 

1 jan. 1956: Eremis van de gebroeders Van Gerwen: missa sexta. 

We zijn gezien, want we moeten auteursrechten betalen. Het stond 

vernoemd in het dagblad in het verslag over de eremis … (118 fr.) 
 

21 jan.: Gezamenlijke herhaling van mannen- en knapenkoor voor 

de nieuwe mis van Jos De Klerk. Bij de knapen wordt er ook 

gerepeteerd om te kunnen meezingen tijdens de kaarswijding op 

O.L.V. Lichtmis. 
 

febr.: spijts de bijtende kou worden de herhalingen bij de knapen 

voortgezet. Enkele herhalingen samen met de groten voor de nieu-

we mis. Verder het gregoriaans aanleren van Pasen bij de knapen. 
 

1 april: Nadat de zangers de goede week diensten (nu 's avonds) 

hebben mee gezongen wordt met Pasen de mis van Jos De Klerk 

voor de eerste maal uitgevoerd. Zeer goed; falen op 't laatste van 

Sanctus. Lof in polyfonie: Sanctus (mis Meulemans), Regina coeli 

(Haller), Victimae (Benoit), Tantum ergo (Meulemans). 
 

22 april: Eremis van René Aertbeliën, zoon van een oud-zanger. 

Uitvoering van de mis van Meulemans. 
 

6 mei: Plechtige communie; mis van Meulemans. 
 

20 mei: Sinksen. Missa Sancti Fransisci van Jos De Klerk. Bij 
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gebrek aan zangers geen polyphonisch lof. Meesten gaan kijken 

naar de finalematch Schoten-Wijnegem (1-0). We nemen nu de 

Missa secunda van Moortgat ter studie. 
 

3 juni: Processiedag. Naar gewoonte de missa 4a van Moortgat, 

met de gebruikelijke processiezangen. 
 

21 juli: Uitstap van de zangers: langs Ierzeke (oesterskweek) naar 

Zeeland, Goes, Middelburg, Breskens (overzetten), langsheen 

onze kust. Naar Overmeire-Donk. 
 

15 oogst: Mis van Meulemans; geen polyphonisch lof. 
 

9 sept.: Missa quarta gedirigeerd door Juul Wuyts; processie. 
 

30 sept.: Eremis van E.H. Albert Taeymans: missa secunda van 

Moortgat. 
 

28 okt.: Kristus Koningfeest: mis van Meulemans gedirigeerd 

door Juul Wuyts. 
 

1 nov.: Allerheiligen. 

 

Dat Jan Avonts niet meer regelmatig dirigeerde, is niet alleen te 

verklaren doordat hij andere taken kreeg, want mede-onderpastoor 

Ceulemans stierf pas op 23 oktober. Wellicht kunnen we achter 

zijn korte en weinig zeggende dagboeknotities ook een gebrek aan 

enthousiasme vermoeden. De missen van Moortgat en Meulemans 

zullen hem maar matig geboeid hebben.  

Maar de malaise zat dieper. Dirigeren was eigenlijk zijn ding niet, 

en zijn onvermogen om het niveau van zijn voorganger ook maar 

enigszins te benaderen, zette onvermijdelijk ook een domper op 

de motivering van de zangers. Het absenteïsme nam toe. De erva-

ren koorleden teerden op hun routine, en tijdens de repetities werd 

er soms meer gelachen en gezwansd (Fons Bevers moet daar heel 

goed in geweest zijn) dan serieus gezongen. Het koor was ook van 

langsom meer een kaartclub geworden. Jos Wuyts herinnert zich 

dat pastoor Van den Bosch op zeker ogenblik de hoogmis met een 

half uur vervroegde (van tien uur naar halftien) om de zangers 
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meer tijd te geven voor hun geliefde kaartspel, Onder den Toren 

bij Frans Verbiest. Kortom, de ooit zo bloeiende Ceciliakring was 

danig aan het slabakken. Het was hoog tijd voor verandering, en 

Jan Avonts voelde ongetwijfeld goed aan dat die verandering niet 

meer van hem kon komen. Juul Wuyts bedankte er echter voor om 

opnieuw vaste dirigent te worden.  
 

     
 

De drie jaar Jan Avonts waren voor de Ceciliakring geen hoogtepunt. Muzikaal 

gezien was het koor meer schatplichtig aan het talent van (v.l.n.r.) Juul Wuyts, 

Frans Van Hecken en Walter Wuyts. 

 

De redding kwam van zijn zoon Walter. Die had het muzikale 

talent van zijn vader geërfd en had van hem ook zijn eerste lessen 

notenleer gekregen. In zijn humanioratijd in Hoogstraten had hij 

piano en orgel gestudeerd en ook het schoolorgel bespeeld. In de 

schoot van de Wijnegemse Chiro had hij samen met Bob Peeraer 

een speelschaar opgericht, waarin hij zelf accordeon speelde.  

Einde 1956 of begin 1957 vroeg Jan Avonts hem om de leiding 

over het Ceciliakoor over te nemen. "Hij was er duidelijk graag 

van af", zegt Walter, "en hij dacht blijkbaar dat ik het beter zou 

kunnen dan hij." Een van zijn eerste ingrepen was het afschaffen 

van de cijfermuziek. Voortaan werden er gewoon noten gelezen. 

Verder trachtte hij het mannenkoor samen te laten zingen met een 

gemengd kinderkoor. De meisjes werden voorbereid door zuster 

Leonia, met Reinhilde Wuyts aan het harmonium. Een jongens-
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koor trad, onder leiding van Albert Schijvens, soms apart op 

vooraan in de kerk, in witte albe. Er werd opnieuw betere muziek 

gemaakt, maar toch: de grote dagen van weleer waren voorbij en 

kwamen niet meer terug. En toen Walter Wuyts in 1963 huwde en 

naar Kapellen verhuisde, liet hij op zijn beurt een vacuum achter.  
 

Het Ceciliakoor is definitief aan zijn einde gekomen in de nasleep 

van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-'65). Na het vertrek van 

Walter Wuyts nam Karel Peeraer aanvankelijk naast het orgelspel 

ook de koordirectie zo goed en zo kwaad mogelijk op zich. Ook 

Willy Van Gerwen ontfermde zich een tijdlang over het koor. Tot 

de jonge Mon Saveniers ten tonele verscheen, die vanaf 1966 af 

en toe met de mannen begon te repeteren. Maar veel animo zag hij 

er niet meer. Op de nieuwe kerkmuziek die toen in de mode kwam 

- liederen van Huub Oosterhuis en andere moderniteiten - hadden 

de zangers het niet begrepen. Ze zongen nog enkel hun gregori-

aanse hoogmis. Op die manier ontstond er echter een lacune in de 

liturgie. Na een oproep van pastoor Schoenmaeckers werd daarom 

een nieuw parochiekoor bijeengeronseld voor de andere diensten. 

Dat gelegenheidskoor zou nadien gedeeltelijk worden opgeslorpt 

door het vrouwenkoor dat vandaag, anno 2013, nog altijd actief is. 

De nieuwe koren zongen niet meer op het hoogzaal, maar beneden 

aan het altaarpodium. Mon Saveniers, die op 1 oktober 1968 ook 

het orgel helemaal overnam van de afscheid nemende koster, werd 

voortaan de onbetwiste leider van de kerkmuziek.  

En het Ceciliakoor? Wat er nog van overbleef ging rond dezelfde 

tijd samen met het afgedankte gregoriaans in alle stilte ter ziele ...  
 

Maar eigenlijk was er al veel eerder een nieuwe wind gaan waaien 

over het Wijnegemse muzieklandschap. Drie jonge gasten, Karel 

Baets, Fons Verboven en Guy Vos, hadden eind 1960 het Cecilia-

koor al teleurgesteld de rug toegekeerd. Ze wilden niet kaarten 

maar zingen, ze wilden ook buiten de platgelopen paden van de 

kerkmuziek treden en ze wilden daar volwassen vrouwenstemmen 

bij betrekken. Hun doel realiseerden ze op Driekoningendag 1961 

met de oprichting van een nieuw, gemengd koor: Fidelitas.  
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Bronnen: 

 

Archief HK Jan Vleminck, Dagboeknotities Jan Avonts, 1953-1956. 

C. Evers en L. Spaepen, Herinneringen aan Wijnegem, Wijnegem, 2000. 

Gesprekken met Karel Baets, Lode Clé, Tony Dieltiens, Mon Saveniers, Jos 

Wuyts, Reinhilde en Walter Wuyts. 
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Mededelingen 
 

 
Voorbije activiteiten 

 

Een goede twintig leden namen op een zonnige 8 juni 2013 deel 

aan een bezoek aan het Sint-Fredeganduskerkhof te Deurne. 
 

 
 

Onze gids was Water Ergo, bestuurslid van heemkring Turninum. 

Op de in stille nostalgie gedompelde begraafplaats leidde hij ons 

langs de vaak met planten overwoekerde en vervallen zerken van 

pastoors, burgemeesters, schrijvers, kunstenaars en anderen die 

in het verleden van Antwerpen een voorname rol hebben gespeeld. 

In een prieeltje met mooi uitzicht gaf hij ons zelfs een gedicht ten 

beste. Nadien ging het langs de pittoreske oude centrumstraatjes 

van Deurne naar heemhuis Turninum, een oude herberg gelegen 

aan een klein binnenpleintje, waar onze penningmeester ons op 

een gezellig glas trakteerde. Het rijkelijk gestoffeerde streekmu-

seum dat de plaatselijke heemkring er heeft uitgebouwd, houden 

we zeker nog in petto voor een volgende gelegenheid. (ls) 
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Om het werkjaar af te sluiten bracht de kern van vaste medewer-

kers van de heemkring op 20 juli 2013, op uitnodiging van Leo De 

Schutter, een bezoek aan diens prachtige bloementuin in de Oud-

strijderslaan, een creatie van zijn helaas veel te vroeg overleden 

echtgenote. Iedereen was onder de indruk van dit meesterwerk 

van horticultuur en hoopte dat het nog lang in de huidige toestand 

zou kunnen bewaard blijven. 
 

 
 

Nadien zakte het hele gezelschap af naar De Roeispaan voor een 

etentje, door het bestuur aangeboden als dank voor het werk dat 

allen gedurende het afgelopen jaar hadden gepresteerd, zowel in 

het archief als voor de tentoonstelling of voor andere taken. 
 

Komende activiteiten 
 

Wie wil deelnemen aan de Vlaamse heemdag 2013 zal zich moeten 

reppen. Tot 9 september kan men inschrijven voor dat evenement 

dat op zaterdag 21 september plaatsvindt in het Limburgse Heers. 
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Het thema is: 'Heren van stand, huizen van 't land'. De lezingen en 

de bezoeken staan dus in het teken van de kasteelbewoners, hun 

verblijven en hun invloed. Deelname kost 35 euro inclusief lunch, 

of 15 euro voor het voor- of namiddagprogramma. Wie interesse 

heeft, kan het volledige programma en alle verdere inlichtingen 

vinden op www.heemkunde-vlaanderen. Via die website kan men 

ook rechtstreeks inschrijven. Wie problemen heeft met het internet 

en toch wil deelnemen, kan ook altijd op ons secretariaat terecht. 
 

Onze najaarsactiviteit is een bezoek aan het Fort van Wommelgem 

op zaterdag 12 oktober 2013. Een gids zal ons een historische 

rondleiding geven in deze vesting van de Brialmontgordel uit de 

jaren 1860. Fort II, dat door de gemeente Wommelgem in 1977 

van de staat werd gekocht, geeft ons een goed beeld van hoe het in 

1959 afgebroken fort I van Wijnegem er moet hebben uitgezien. 

Het bevat ook een paar kleine musea, zoals een politiemuseum en 

een artilleriemuseum. Na het bezoek aan het fort en eventueel een 

korte wandeling hebben we vanzelfsprekend recht op een drankje. 

We komen om 14 uur rechtstreeks bijeen aan de ingang in de Fort 

II-straat, naast het voetbalveld en tegenover de taverne Byblos. 

Wie een zaklamp heeft, mag die meebrengen. Deelname is gratis, 

maar telefonisch of per e-mail inschrijven op het secretariaat (zie 

p. 60) is nodig en kan tot maandag 7 oktober. Een goede raad: 

doe het liever nu, want binnen een maand bent u het vergeten. 

 

Familienieuws 
 

Op 5 april 2013 overleed ons lid Elisa Vangerven, weduwe van 

Constant Somers. Ze was in Achel geboren op 18 februari 1920. 

Ze overleed in Rustenborg, maar woonde voordien in de Lazaret-

straat. Ze was de moeder van Roger Somers en de schoonmoeder 

van Anny Noë, eveneens lid van onze heemkring. Onze welge-

meende deelneming aan de familie. 
 

Op 30 juli 2013 overleed in het UZ Leuven dr. Adri Martens, 

echtgenoot van Marthe van den Nieuwenhuijze. Hij werd geboren                 

http://www.heemkunde-vlaanderen/
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op 23 oktober 1936, maar woonde al sinds 

jaren in Wijnegem aan de Turnhoutsebaan 

ter hoogte van de Ganzenweg. Als huisarts 

had hij zich speciaal toegelegd op natuur-

geneeskunde en acupunctuur. Vanwege zijn 

bijzondere belangstelling en sympathie voor 

heemkunde was hij gedurende vele jaren 

erelid van onze kring. Tot aan zijn ziekte 

nam hij ook trouw deel aan onze 

activiteiten. 

Aan deze familie biedt het bestuur eveneens 

zijn oprechte deelneming aan. 
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