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HERINNERINGEN  

AAN HET KINDERTEHUIS 

 

 

Leo Spaepen 

 

 

Het voormalige Kindertehuis aan de Kasteellei ligt nu zo goed als 

helemaal tegen de vlakte. De afbraak van het ruim honderd jaar 

oude gebouw heeft lang aangesleept, want de aannemer wilde 

zoveel mogelijk materiaal recupereren. Alsof hij besefte dat elke 

steen drager was van herinneringen die vroegen om met respect en 

zachtheid te worden behandeld. Tijd voor een terugblik. 
 

 
 

Het nieuwe kloostergebouw van de zusters van Don Bosco (foto 2010). Op de  

achtergrond is de afbraak van het oude Kindertehuis volop bezig. 
 

De zusters oblaten van Sint-Benedictus hebben het vroegere wees-

huis gesticht in het jaar 1900. In Heverlee hadden ze in die tijd al 

een tehuis met meer dan driehonderd kinderen. Ze konden de 

grote toeloop niet meer aan en moesten absoluut uitbreiden. Via 

persoonlijke contacten kwamen ze in Wijnegem terecht, waar ze 
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een lap grond konden krijgen die hun bereidwillig werd afgestaan 

door baron van de Werve enerzijds, de toenmalige eigenaar van 

het domein Wijnegemhof, en door Hippolyte Meeùs anderzijds, 

eigenaar van de gronden van het Zevenbunder. Beide weldoeners 

droegen ook financieel bij tot de bouw van het tehuis zelf. 

Een aantal kinderen werd uit Heverlee naar hier overgebracht, 

anderen stroomden toe uit de Kempen en uit het Antwerpse. Al 

vlug telde men zo'n 150 tot 200 jongens en meisjes.  

Subsidies bestonden nog niet. Een van de instelling afhankelijke 

boerderij zorgde voor brood, vlees, zuivelproducten, groenten en 

fruit. Met de inkomsten uit hun bedeltochten erbij konden de 

zusters hun jonge gasten zo toch een min of meer menswaardig 

bestaan verzekeren. 

 

Zuster overste Rumolda, alias Maria Beirens, schafte in 1952 de 

vernederende bedelpraktijk af. Van toen af dienden de mensen of 

de instanties die een kind plaatsten er ook voor te betalen. Het 

oude zogenaamde 'Huis van Barmhartigheid' geraakte stilaan het 

stigma van oord van miserie kwijt. Van een weeshuis evolueerde 

het geleidelijk naar een gewoon internaat, waarin ook meer en 

meer schipperskinderen een plaatsvervangende thuis vonden. Een 

belangrijke pedagogische omwenteling vond plaats in 1965, toen 

het strenge systeem van seksegescheiden leeftijdsgroepen werd 

verlaten voor een humaner systeem van verticale, meer 'familiale' 

wooneenheden. 

 

Marie-Paul Van Rompaey (°1945) heeft de 

tijd vóór die laatste hervorming nog persoonlijk 

kunnen meemaken. Deze geboren Wijnegemse, 

die afkomstig is uit de Weydveldstraat maar 

tegenwoordig in de Stokerijstraat woont, was 

vijf jaar op internaat in het Kindertehuis, meer 

bepaald van 1954 tot 1959. Ze was graag bereid 

haar herinneringen met ons te delen. 
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Hoe ben je eigenlijk in het Kindertehuis terechtgekomen? 

 

Mijn moeder was 42 toen ze in 1954 aan kanker stierf. Ik was toen 

negen jaar. Mijn vader, 'Tist' Van Rompaey, was gemeente-

werkman en kon onmogelijk voor al zijn kinderen blijven zorgen. 

Hij had er namelijk zeven. Twee jongens waren al oud genoeg om 

mee de kost te gaan verdienen. Mijn oudste zus is in die tijd 

getrouwd. Een andere zus was na een hersenvliesontsteking 

gehandicapt geworden en werd na de dood van mijn moeder 

opgenomen in een instelling in Merksplas. Voor mij en voor mijn 

broertje van zeven zag mijn vader geen andere oplossing dan het 

Kindertehuis. En dan was er nog de kleinste, mijn zusje van twee. 

Zij werd gedurende een jaar bij een broer van mijn vader 

uitbesteed, want de minimumleeftijd om in het gesticht te worden 

toegelaten was drie jaar. 

 

Hoe verliep de eerste kennismaking? 

 

Mijn vader had ons de toestand uitgelegd. Ik begreep toen al dat 

hij niet veel keuze had en ik heb hem dan ook nooit iets verweten. 

Op een keer zegde hij: "Kom, we zullen eens samen tot aan het 

Kindertehuis wandelen." We werden daar vriendelijk ontvangen 

en kregen er een rondleiding van een zuster. Voor ons, kinderen, 

was dat grote, vreemde gebouw natuurlijk een beetje angstaan-

jagend, en we vroegen ons bang af wat ons allemaal te wachten 

stond. Ik dacht ook aan al die schoolvriendinnetjes die ik zou 

moeten achterlaten … 

Toen mijn vader alles besproken en geregeld had met het bestuur, 

gingen we terug naar huis. De volgende dagen moest ik al mijn 

kleren en die van mijn broer bijeenzoeken en alles merken. En niet 

veel later kwam het moment waarop we ons valiesje moesten 

klaarmaken. 

 

En toen stapten jullie dapper die nieuwe wereld binnen. 
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Ja, maar toch met een klein hartje. Zodra we binnen waren, 

werden mijn broer en ik plots van elkaar gescheiden. Dat vond ik 

een verschrikkelijke ervaring. We hadden gedacht dat we elkaar 

toch af en toe eens zouden kunnen zien, maar nee. De jongenskant 

was rechts, de meisjeskant aan de straatzijde. Heel het gebouw 

was in twee verdeeld. Ook de twee speelplaatsen lagen aan 

verschillende kanten van het gebouw. We konden elkaar alleen in 

de kapel zien, van op afstand wel te verstaan, als we naar de mis 

gingen. Links en rechts van het altaar zaten de nonnen, en meer 

naar achter had je een meisjeskant en een jongenskant, door 

pilaren gescheiden.  
 

 
 

Het grote, vreemde gebouw had voor kinderen iets angstaanjagends (foto 1925). 

 

Was dat geen gesloten scheidingsmuur? 

 

Ik dacht dat het pilaren waren, met heiligenbeelden. Aan een van 

die pilaren stond een harmonium. De zuster die er op speelde was 

blind. Maar ze had wel een formidabel gehoor. Als we in de kapel 

kwamen om te poetsen, dan hoorde zij aan onze voetstappen wie 
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we waren. Ze riep bijvoorbeeld "Marie-Paul, kom eens hier" of 

"Micheline, doe eens dit of dat" en daarbij keerde ze haar gezicht 

ook effectief in onze richting. Wij konden daar niet aan uit. 

 

In de kapel heb je zeker dikwijls gezeten? 

 

Daar hebben we inderdaad heel wat uren en dagen van ons leven 

gesleten. Alle dagen mis om halfzeven, alle dagen lof. Elke week 

te biechten gaan, zodat ik op de duur niet meer wist wat te 

vertellen en dus maar wat fantaseerde. Nu eens was er retraite, 

dan weer kruisweg, altijd was er wel een aanleiding om naar de 

kapel te gaan. Met ons missaal in de hand moesten we de gebeden 

in het Latijn mee opzeggen of mee zingen.  

 

En altijd geknield. 

 

Met onze knieën op die harde banken, ja natuurlijk. Van zitten in 

de kapel was er toen nog geen sprake. En dan hadden we bij het 

opstaan ook al op onze knieën op de blote plancher voor ons bed 

gezeten, om met heel de zaal gezamenlijk het ochtendgebed te 

bidden. Een hele litanie was dat, voor we ons moesten klaarmaken 

om naar de mis te gaan. En na de mis nog eens hetzelfde in de 

refter. Daar stonden allemaal lange banken. Daarop moesten we 

weer knielen voor het gebed voor het eten en daarna voor het 

gebed na het eten. 

 

Kregen jullie zoveel boterhammen als jullie wilden? 

 

Nee, het aantal sneetjes was geteld: twee met boter en twee met 

siroop. Soms konden we er ook wel eens een stuk chocolade of zo 

bij eten, dat we van thuis hadden meegekregen. Iedereen had 

namelijk een ijzeren doos in de snoepkast, en daar stak dat in. Op 

een keer had het meisje dat naast mij aan tafel zat mijn boter-

hammen met siroop opgegeten, terwijl ik naar de snoepkast was 

gegaan. Ik dacht: zo niet hé, en 's anderendaags vroeg ik haar: 
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"Wilt ge van mij soms een boterham met siroop hebben?" - "Ja", 

zei ze. En paf, ik plakte een boterham tegen haar wang. 

Veel toespijs was er niet, af en toe eens een kaasje of wat beleg. 

Koffie kregen we ook niet te drinken. Er was alleen maar kneipp, 

een aftreksel van gebrande gerst dat de mensen in de oorlog 

dronken, toen er nergens echte koffie te krijgen was. Dat kregen 

wij dus in de jaren vijftig nog. En kraantjeswater. 

 

Was het middageten ook zo karig? 

 

Nee, dat was eigenlijk heel goed en ook voldoende. Ik kan niet 

zeggen dat ik honger geleden heb. Alles werd in de grote keuken 

bereid van producten die op de boerderij waren gewonnen. Vlees, 

aardappelen, groenten … De zusters hoefden niet veel te kopen in 

het dorp, alles werd ter plaatse gewonnen. Nee, over de warme 

maaltijden mochten we niet klagen.  
 

 
 

Dankzij de aanwezigheid van een boerderij konden de meeste  

voedingswaren ter plaatse worden gewonnen. 

 

Moest je vader veel kostgeld betalen? 

 

Ja, dat was in die tijd 900 frank per maand en per kind. Dat was 

veel voor mijn vader, want hij moest dus voor drie kinderen 
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betalen. Voortdurend was er ook opslag voor dit of voor dat. 

Bovendien moesten we al onze kleren, ons toiletgerief enzovoort 

van thuis meebrengen, behalve het uniform dat we 's zondags 

droegen en wanneer we buiten kwamen. 

 

Kwamen jullie dikwijls buiten? 

 

We gingen regelmatig wandelen, naar het dorp of over de brug, 

mooi in de rij. Ik liep toen altijd met mijn kop in de grond van 

schaamte, want soms hoorde ik de mensen zeggen: "Kijk, daar 

gaan de wezekens van het gesticht." Daar werd ik inwendig heel 

opstandig van zie, want ik wàs geen wees. Ik had immers nog een 

vader en een thuis, waar ik iedere maand samen met mijn broer 

naartoe mocht. Daarom vond ik ook dat ik nog een van de 

gelukkigen was. Medelijden had ik met de kinderen die nooit naar 

huis mochten, kinderen die bijvoorbeeld door de procureur des 

konings waren geplaatst omwille van problemen met de ouders. 

Daar was ik soms het hart van in. 

 

Eén keer per maand is toch ook niet veel. 

 

Nee. Op zaterdagmiddag kwam mijn vader of een van mijn broers 

ons halen, en 's zondags moesten we vóór zes uur al terug binnen 

zijn. Lange weekends waren het dus niet. Later is het versoepeld 

en mochten we om de veertien dagen naar huis gaan. Tenminste 

diegenen die niet gestraft waren. 

 

Hoezo? 

 

De zusters werkten met een kaartensysteem. Een erekaart, wit met 

gouden lettertjes, betekende dat je je goed had gedragen. Een 

groene kaart was nog redelijk. Maar wie een rode kaart had, 

mocht niet naar huis gaan. Ik was nogal een brave, dus ik had 

gewoonlijk een erekaart, maar ik heb dikwijls genoeg pijnlijke 

situaties gezien, van ouders van schipperskinderen bijvoorbeeld 
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die helemaal uit de Vlaanders of uit Wallonië waren gekomen en 

hier moesten vaststellen dat ze hun kind niet mochten meenemen. 

Die durfden zich wel eens kwaad maken. Maar dan zegden de 

zusters: "Als ge haar mee naar huis neemt, dan hoeft ge ze niet 

meer terug te brengen." Ik heb ook eens meegemaakt dat iedereen 

moest blijven, omdat een kind iets mispeuterd had en ze niet 

wisten wie het was. Want zo groot was de solidariteit onder de 

kinderen wel: elkaar verraden deden we niet. 

 

Waren er soms nog lijfstraffen? 

 

Er was een meisje dat nogal dikwijls iets uitspookte, een echte 

kapoen. Ze werd dan 's avonds, wanneer we ons moesten wassen 

voor het slapengaan, voor de tafel gezet en moest haar achterste 

ontbloten. En die non sloeg er met haar hand op tot ze helemaal 

rood zag. Maar op een keer, toen ze weer iets had uitgestoken, 

had ze haar billen vooraf met zeep ingesmeerd. De zuster gleed er 

met haar hand op uit, maar toen ze dat door had, moest het kind 

zich eerst wassen en kreeg ze daarna nog véél meer slaag. Toen 

heeft ze nogal gepermitteerd! 

Maar dikwijls gebeurden zulke incidenten niet, dat waren echt 

uitzonderingen. Ik herinner me ook dat we eens in de kelder aard-

appelen aan het schillen waren. Het ging er nogal gezellig aan 

toe, en op een gegeven moment begonnen we naar elkaar te 

gooien met de steken die we uit de aardappelen haalden. Plots 

kwam er een non binnen, een Waalse die zuster Agnes heette. Ik 

had haar niet gezien en bukte mij toevallig om een stuk aardappel 

te ontwijken. Zuster Agnes kreeg het tegen haar gezicht. Man, 

kwaad dat die was! Ze trok mijn vriendin Micheline bij de haren 

over de grond. Ik zegde dat wij allemaal aan het fikfakken waren 

en dat zij niet de enige was, maar dat hielp niet. Toen begon 

iedereen te zingen van "Waarom, waarom …Omdat ik Vlaming 

ben!" Je kent dat liedje wel. Mensenlief, die zuster stond op haar 

benen te trillen van woede. Tegen zo'n bende was ze natuurlijk 
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niet opgewassen. Ze keerde zich om en verdween zonder iets te 

zeggen, de trap op. 
 

 
 

Groepsfoto van de zusters, 1960. 

 

Jullie mochten niet dikwijls naar huis, maar bezoek ontvangen 

mocht toch wel, neem ik aan. 

 

Jazeker, beneden in de spreekkamer mochten we bezoek ontvan-

gen. Maar er kwam wel altijd een nonnetje bij staan. 

 

Om te voorkomen dat jullie te veel zouden klagen? 

 

Natuurlijk, om te horen wat we zoal vertelden hé. Daarom werd 

ook onze post altijd geopend. Ik correspondeerde regelmatig met 

mijn broer François, die zijn legerdienst deed in Duitsland, want 

we waren alle twee blij dat we al eens post ontvingen. Wel, mijn 

brieven werden allemaal doorgenomen voor ze werden verstuurd.  



 12 

Ook de brieven van mijn broer werden eerst gelezen voordat ik ze 

in handen kreeg. En dat gebeurde zo bij iedereen. Van privacy of 

van briefgeheim was geen sprake. 

 

Wat was er 's zondags zoal te beleven behalve in de kapel zitten? 

 

Meestal speelden we gewoon op de speelplaats, trefbal of zo. Of 

we gingen in groep wandelen. Uitzonderlijk hebben we eens naar 

tv mogen kijken, toen ze hier opnamen waren komen maken voor 

het programma 'Boemerang'. Soms speelden we ook toneel voor 

de mensen van het Zevenbunder. Ik heb zo eens de rol van een 

nonnetje moeten spelen. Er kwamen zusters van het hoofdhuis van 

Heverlee naar dat stuk kijken, en iemand zei hun: "Hier, Marie-

Paul zie, die komt ooit naar het noviciaat, want die gaat later 

voor zuster studeren."  (lachend) Zeg, wat dachten ze wel? 

Op schoolreis gingen we ook. Naar de Zoete Waters in Heverlee, 

dat herinner ik me nog. We zijn ook eens met een Flandriaboot 

gaan varen, van hier naar Antwerpen en terug. Dat vond ik heel 

plezierig. En in 1958 zijn we eens met een bus naar de Wereld-

tentoonstelling van Brussel gereden. Je ziet, het was dus niet altijd 

miserie hé. We hebben ons daar soms goed geamuseerd. 

 

Gaven de zusters ook zelf les? 

 

Nee, de school stond eigenlijk los van het internaat. Jongens en 

meisjes zaten trouwens samen in de klas, maar de lesgeefsters 

waren allemaal juffrouwen. De schooldirectrice, juffrouw Martha 

De Ceuster, woonde hier een beetje verder in de Stokerijstraat. 

Na de lessen en na de werkstudie gingen de onderwijzeressen 

naar huis en namen de zusters opnieuw de teugels in handen. Zo 

ging dat.  

Maar denk nu niet dat de school minder streng was dan het 

internaat. Discipline was er, geloof me vrij. Het was nog de tijd 

waarin er met een regel op de kneukels van je handen werd 

geklopt. Toch bewaar ik heel goede herinneringen aan sommige 
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leraressen. Juffrouw Elise bijvoorbeeld, dat was een mens met een 

gouden hart, ongelooflijk. 

In het begin was ik op de zogenaamde 'kleine koer', maar na een 

jaar zou ik mogen overgaan naar de grotere klassen, zei men. Ik 

keek daar dus naar uit, maar wat het echt betekende ondervond ik 

spoedig: de speeltijd is voorbij. Voordien hadden we eigenlijk 

weinig zorgen: naar school gaan en spelen. Maar vanaf tien jaar 

werd dat anders: werken, school, werken, vroeg opstaan, weinig 

recreatie … 
 

 
 

Een klas telde in het begin van de twintigste eeuw nog ongeveer 50 leerlingen. 

 

Wat voor werk moesten jullie zo jong al doen? 

 

Elke maandag was het wasdag. We moesten dan verschrikkelijk 

vroeg opstaan, ik denk om een uur of vijf, om recht naar de kelder 

te gaan, waar de wasserij was. Daar stond een reusachtige was-

machine met twee grote trommels, en aan de overkant allemaal 

hoge bakken, waarin het wasgoed met de hand werd gestoomd. 

Naast de wasmachine stond een heel grote centrifuge. En daarna 
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ging het achter de keuken naar een graspleintje, een 'blaak' zoals 

ze zegden, waarop het wasgoed werd gebleekt. 

Op die dagen was er niet veel sprake van recreatie. Na de mis en 

het ontbijt gingen we naar school, en tijdens de speeltijd direct 

terug naar de kelder om de lakens, fluwijnen en zakdoeken door 

een grote mangel te halen en het andere goed te strijken op grote 

strijktafels. De zwarte bovenklederen van de zusters moesten we 

uitborstelen en schoonmaken met ammoniakwater, hun kousen 

met zeep uitwassen in een groot bad dat op een houten pikkel 

stond. Allemaal labeur hé. Maar hun ondergoed moesten we niet 

doen. 

 

En de andere dagen? 

 

Voor de schoonmaak waren de taken over alle kinderen verdeeld. 

Ik stond met Micheline voor de kapel. De parketvloer aan de kant 

van het altaar, waar de zusters zaten, moesten we op onze knieën 

boenen en daarna met de machine opblinken. Ook de balatum, 

waar de kinderen zaten, moesten we op onze knieën doen. Verder 

moesten we alles pico bello schikken en in orde zetten voor de 

pastoor in de sacristie. Dat deed ik wel graag. 

Onze afwas moesten we natuurlijk ook zelf doen, aan de gootsteen 

in de grote eetzaal, maar de afwas van de keuken niet. 

 

Slapen gebeurde ook in een grote slaapzaal, nietwaar? 

 

Ja, een eigen kamer hadden we natuurlijk niet. En op de slaapzaal 

moesten we allemaal met ons gezicht in dezelfde richting gaan 

liggen. Zo konden we niet babbelen met elkaar en zo kon de 

toezichtster van achter het gordijn van haar alkoof ook in het oog 

houden waar we met onze handen bleven en of we onder de deken 

geen verkeerde dingen deden.  

Want de mentaliteit van de nonnen op dat gebied kunnen we ons 

nu niet meer voorstellen. Bij het uitkleden, ook altijd met ons 

gezicht in dezelfde richting, moesten we eerst onze japon aan-
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trekken, en daarna moesten we maar uitzoeken hoe we daaronder 

onze bh en ons broekje konden uitkrijgen. Anders waren we 

onzedig, zeiden ze. Bij het aankleden gebeurde hetzelfde maar dan 

omgekeerd.  

 

Waren er geen kinderen die soms in hun bed plasten? 

 

Dat gebeurde, ja. Dan werd 's morgens een ijzeren bad voor haar 

bed gezet, en het arme kind werd van in haar bed recht in het 

ijskoude water gedompeld. Dat kwam hard aan. 

 

Heb je dikwijls heimwee gehad? 

 

Ach, als je in zo'n pensionaat zit, dan besef je dat er niets gaat 

boven een eigen thuis. Ik telde altijd maar af: nog zoveel jaar, nog 

zoveel maanden en dan mag ik naar huis. Mijn vader had me op 

dat moment goed voorbereid. Ik zou op mijn veertiende naar huis 

mogen, zei hij, maar ik zou dan wel voor het huishouden moeten 

zorgen om mijn moeder te vervangen. Ik wist dus waar ik voor 

stond, en toch ging ik graag naar huis. 

Toen het effectief zo ver was, werd ik al gauw met de realiteit 

geconfronteerd: vooruit, Marie-Paul, trek nu maar je plan en zorg 

nu maar dat er iedere dag eten op tafel komt. Het gevoel van 

bevrijd te zijn uit dat beklemmende internaat werd dus al vlug 

gevolgd door een ander gevoel van teleurstelling: ik had toch zo 

graag nog wat voort gestudeerd … 

 

Hoe kijk je nu op die periode terug? 

 

Ach, ik denk dat het vóór mijn tijd veel erger geweest is, toen het 

nog een echt weeshuis was. Ik denk dat ik nog niet moest klagen. 

En eerlijk gezegd, er waren onder de zusters ook ongelooflijk 

lieve mensen, die te goed waren voor deze wereld. Zuster Stefanie 

bijvoorbeeld, niet te geloven hoe die zich het lot van de kinderen 

aantrok. Dat was een engel van een mens.  
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Luchtfoto van het Kindertehuis, 1995. 

 

Tien jaar nadat ik er was weggegaan, ben ik er nog eens drie 

maanden gaan poetsen. Ik was toen al getrouwd, op het einde van 

de jaren zestig was het. Zeg, toen heb ik mijn ogen nogal open-

getrokken! Bijna àlles was er veranderd: de kinderen moésten niet 

meer poetsen, ze moésten niet meer werken zoals ik, ze woonden 

met kleine gemengde groepjes in een gezellige living … Die 

kinderen leefden daar als heren! Ik wist niet wat ik zag en voelde 

mij ineens als iemand uit een vorige eeuw. Ja, daar zou je nu voor 

je plezier op pensionaat gaan! 
 

 

Bronnen: 

 

Gesprek met Marie-Paul Van Rompaey (L. Spaepen, 11 maart 2011) 

C. Evers en L. Spaepen, Herinneringen aan Wijnegem, 2000 (interview Maria 

Beirens) 
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EEN AUTODAFE IN 

VALLADOLID (1559) 
 

 

Raymond Correns 

 

 

Jan Vleminck Sebastiaanszoon verbleef van 1550 tot 1560 in de 

toenmalige hoofdstad van Spanje, namelijk Valladolid. Hij werd 

er, wellicht in opdracht van Gaspar Schetz, aangesteld als finan-

cieel agent van Karel V en later van diens opvolger Filips II. 

Toen Vlemincks vader in 1560 in de stad Limborch overleed, 

keerde Sebastiaanszoon terug naar de Nederlanden. 

Tijdens zijn verblijf in Spanje had Jan heel wat meegemaakt: 

feesten, machtswissel, begrafenis van Karel V, van een van zijn 

vrienden, een paar autodafe 's, onder andere op 21 mei en op 8 

oktober 1559. Tot hij ten slotte ziek werd en zelfs tweemaal in 

stervensgevaar geraakte, maar gered werd door de persoonlijke 

arts van de Spaanse vorst, Johannes Goropius Becanus of Jan van 

Gorp uit Hilvarenbeek. 

 

De spectaculairste gebeurtenissen in Valladolid waren in 1559 het 

autodafe van 21 mei en dat van 8 oktober, waarbij koning Filips II 

aanwezig was. Op de markt van Valladolid was een groot en hoog 

schavot gezet. Het was zodanig hoog dat de toeschouwers vanop 

een afstand van een halve mijl het verloop van het spektakel goed 

zouden kunnen volgen.  

Er zouden drie ketters verbrand worden. Andere veroordeelden 

kregen een laatste kans om een hernieuwde geloofsakte uit te 

spreken - vandaar de uitdrukking 'akte van geloof' of 'auto da fe' - 

en zouden na weigering wellicht hun leven lang opgesloten 

worden. Een derde categorie bestond uit ketters die zich 'bekeerd' 

hadden, maar van wie een afbeelding toch verbrand werd, kwestie 

van angst in te boezemen bij mogelijke sympathisanten. 
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Autodafe in Spanje, 1559 (gravure Jan Luyken). 
 

Heel wat bekende en beroemde personaliteiten woonden de auto-

dafe van 1559 bij. Voor de eerste keer was koning Filips II 

aanwezig, samen met zijn zus, prinses Don a Juana, regentes van 

de Nederlanden toen Filips er verbleef. Verder de zoon van Filips, 

Don Carlos, samen met een uitgebreid gevolg bestaande uit de 

Franse ambassadeur, de opperstalmeester en de admiraal van 

Castilië, de hertogen van Najéra en van Arcor, bisschoppen en 

groten uit Spanje. 

Alexander Farnese volgde de koning. Het spektakel was nieuw 

voor hem, want hij was veertien, zeer geboeid en aandachtig. 

Geen enkel detail mocht hem ontgaan. 

 

Juan Manuel, bisschop van Zamora, hield het gelegenheids-

sermoen. Daarna volgde het eigenlijke vonnis voor de veroordeel-

den. Vervolgens keerde de aartsbisschop van Sevilla zich tot 

Filips II en nodigde hem met de Latijnse formule Domine adiuva 

nos (Heer God, sta ons bij) uit om de apostolische constitutie na te 

leven en het geloof te verdedigen tegen de ketters. Nadat Filips 

zijn zwaard had getrokken, antwoordde hij: "Ik zweer het." 

 

Vervolgens kwam de stoet veroordeelden in beweging: achttien in 

totaal, onder wie Don Carlos van Sessa, zijn zuster Don a 
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Isabella van Castilië en zijn nicht Don a Catalina, broeder 

Domingo van Rojas, dominicaan, en acht cisterciënzer 

kloosterzusters uit het klooster van Belen. Niet allen waren 

veroordeeld tot de doodstraf. Enkel van Sessa, Rojas en een 

dienstknecht van de pastoor van Pedrosa bleven het lutheranisme 

belijden en zouden levend verbrand worden. 

 

   
 

Nog twee gravures van Jan Luyken. Het vonnis wordt voorgelezen, terwijl  

het vuur al brandt (links); de veroordeelde spreekt de laatste biecht (rechts). 
 

Op het moment dat Carlos van Sessa voorbij de koning kwam, 

sprak hij hem aan met de woorden: "Hoe is het mogelijk dat jij, zo 

een groot edelman, toelaat dat ik aan de vlammen zal overgele-

verd worden?" Indien Farnese dicht genoeg bij Filips II zou geze-

ten hebben, zou die zijn antwoord al vermoed hebben: "Indien 

mijn zoon zo slecht zou zijn als jij, zou ik persoonlijk het brand-

hout aanbrengen." 

 

Het hele gebeuren was gericht op een onvergetelijk spektakel met 

tromgeroffel, trompetgeschal, bizarre kledij van de veroordeelden 
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met bonnet, mondprop, mantel met kap waarin gaten voor de 

ogen, koord, sanbenitos in verschillende kleuren, dansend spoor 

van korte kaarsvlammen, afbeeldingen van niet verschenen 

verdachten met grijnzende maskers, lijkkisten met voordien 

gestorven veroordeelden, theatrale optocht van geestelijke en 

wereldlijke overheden.  

Wie kan weerstaan aan de kracht van de suggestieve inkleding en 

aan de geuren die de zintuigen beïnvloedden? Wat een griezel! 

 
Bron: 

 

Benassar Bartholomé, L'inquisition Espagnolle XVe-XIXe siècle, Hachette 1979,  

coll. Marabout Université. 
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PATER PRUIMENBLOESEM 
 

CHARLES MEEUS (1909-1974) 

 

 

Françoise Faulkner 

 

 

Tijdens onze zoektocht naar informatie over de familie Meeùs 

ontdekten we op een website van Amerikaanse oudgedienden in 

Korea een verwijzing naar een zekere Françoise Faulkner-Trine. 

Deze Britse met halve Antwerpse roots schreef een biografie over 

pater Charles Meeùs, zoon van Robert en broer van Frédéric, die 

beiden aan het hoofd stonden van het bekende familiebedrijf in 

Wijnegem. Charles was al in de jaren dertig als missionaris naar 

China vertrokken en kwam na de oorlog in Korea terecht. Daar 

verbleef ook Françoise Faulkner van 1970 tot 1975, toen haar 

vader er ambassadeur was. Zij leerde er pater Charles kennen en 

waarderen. Hij zegende in 1973 haar huwelijk in, tien maanden 

voor zijn dood. Veel later vertrouwde ze het merkwaardige 

levensverhaal van deze bij ons een beetje vergeten, maar elders in 

de wereld zeer bewonderde Wijnegemnaar aan het papier toe. Ze 

gaf ons de toelating om deze korte biografie te publiceren en was 

zo vriendelijk de vertaling na te kijken, want ze is het Nederlands 

van haar moeder nog niet helemaal vergeten. (ls) 

 

 

Pater Charles Meeùs kwam in contact met talloze mensen en liet 

bij velen onder hen een onuitwisbare indruk na. Voor iedereen die 

hem kende was hij een bron van inspiratie. 

 

Hij werd geboren in Wijnegem op 3 augustus 1909 en gedoopt 

onder de naam Charles Louis Marie Ghislain Meeùs. Hij was het 

tweede kind van Robert Meeùs (1882-1958) en van Hélène 

Havenith, die in 1885 in Kontich geboren was en in 1912 op 
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slechts 26-jarige leeftijd in Antwerpen overleed. Zijn ouders, die 

in 1907 in Kontich waren gehuwd, hadden nog drie andere 

kinderen. Hun oudste zoon Frédéric werd in 1908 geboren in Wij-

negem. Hippolyte, geboren in 1911, huwde met Francine Gross en 

werkte voor Uccometal in Shanghai. Ten slotte kregen ze nog een 

dochter Hélène, die huwde met Jacques Limpens. 

 

Charles volgde van 1921 tot 1926 secundair onderwijs in het Sint-

Jan Berchmanscollege in Antwerpen. Vervolgens studeerde hij 

een jaar aan het Institut Notre-Dame in Antwerpen en nog eens 

drie jaar in het Institut Cardinal Mercier in Eigenbrakel.  
 

 
 

In 1930 begon hij filosofie te studeren, eerst twee jaar bij de witte 

paters in Boechout en daarna nog een jaar in Leuven. Zijn 

priesteropleiding werd voltooid met een cyclus van drie jaar 

theologie, eerst aan de Leuvense universiteit (1933-1935) en 

nadien in Haimen, China. Daar legde hij zijn eindexamen af op 20 

december 1936. 
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Pater Meeùs was al in september 1933 toegetreden tot de SAM. 

Deze 'Société des Auxiliaires des Missions' was een missiecon-

gregatie die in 1926 op verzoek van Chinese priesters werd 

gesticht. Ze inspireerde zich op de ideeën van de Gentse pater 

Vincent Lebbe, de Sint-Paulus van het moderne China, die in dat 

land aankwam in 1901, er Chinees sprak en er ook als gewone 

Chinezen gekleed liep. De betrachting van de SAM was dus 

priesters voort te brengen die naar Afrika en naar China zouden 

worden gezonden om zich daar volledig te assimileren en zich op 

die manier ten dienste te stellen van de plaatselijke kerkgemeen-

schappen. De congregatie heeft bestaan tot het begin van de jaren 

1970. 

 

Charles kwam in China aan op 15 augustus 1935. Hij was een van 

de eerste 'samisten' die naar ginder werden gezonden. Op 22 

december 1936 werd hij tot priester gewijd door monseigneur 

Simon Tsu, bisschop van Haimen, als een van de eerste 

westerlingen die door een Chinese bisschop werden gewijd. De 

volgende dag droeg hij zijn eerste mis op (foto's op vorige blz. en 

hieronder). 
 

                     
 

Haimen ligt aan de monding van de Gele Rivier en is qua 

oppervlakte het derde eiland van China. Pater Charles stond bij de 
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bevolking spoedig bekend als 'Pater Pruimenbloesem', omdat de 

naam 'Meeùs' in het Chinees ongeveer hetzelfde klinkt als het 

woord voor pruimenbloesem. 

 

Pater Meeùs keerde voor korte tijd naar België terug van juli 1937 

tot april 1938. Daarbuiten werkte hij gedurende zes jaar als pa-

rochiepriester in Shanghai. Toen de Japanners tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in China binnenvielen, werd hij uit de stad 

geëvacueerd. Hij ging naar Los Angeles in Californië, waar hij 

verbleef bij een nicht van hem. In tien oorlogsjaren1 reisde hij 

herhaaldelijk heen en weer tussen China en de Verenigde Staten 

en wist hij duizenden Amerikanen tot steun aan de Kerk in China 

te bewegen. 

Met de bedoeling naar China te kunnen terugkeren, liet hij zich als 

aalmoezenier toewijzen aan de 301ste ADG, een afdeling van de 

14de US Air Force. Samen met deze zogenaamde 'Vliegende 

Tijgers' geraakte hij zo aan boord van de SS Admiral Benson in 

China via Australië, Indië en Birma. 

 

De Flying Tigers gebruikten in China gevechtsvliegtuigen van het 

type Kittyhawk P-40. Een afgedankt en door luchtgevechten 

beschadigd exemplaar met de naam 'Little Flower' werd door de 

legerpiloten omgebouwd tot een kapel voor pater Meeùs. Diverse 

vliegtuigonderdelen deden dienst als altaar of als tabernakel. De 

zitbanken werden gemaakt van bommenrekken, de knielbanken 

van stukken vleugel. De neus van het vliegtuig, waarop dreigende 

tijgerkaken waren geschilderd, werd de preekstoel van de pater.  

In december 1945 besliste het leger deze unieke kapel naar de 

Verenigde Staten te verschepen om ze daar tentoon te stellen, 

 
1 De Tweede Wereldoorlog begon in China eigenlijk al in 1937-38, toen de 

Japanners het land binnenvielen, nadat ze al jarenlang Mansjoerije bezet hadden 

gehouden. Bovendien werd de oorlog tegen Japan nog doorkruist door een 

jarenlange burgeroorlog tussen de nationalistische Kwomintang van Tsjang Kai- 

sjek en de communisten. Die interne strijd werd pas in 1949 beslecht met de 

overwinning van Mao. (nvdr) 
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maar jammer genoeg is ze spoorloos verdwenen. In de buurt van 

Seattle werd ze voor het laatst gezien. 
 

 
 

Pater Charles Meeùs draagt de mis op in de kapel van de Flying Tigers, een 

omgebouwd gevechtsvliegtuig. 
 

In 1944 nam Charles contact op met General Motors om hen het 

volgende voorstel te doen: als ze hem een camera en filmmateriaal 

konden ter beschikking stellen en hem konden meenemen met een 

konvooi dat over de Ledo-Birmaroute naar China zou rijden, dan 

zou hij de GMC-trucks op deze moeilijkste weg ter wereld 

filmen.2 Na de oorlog zou hij dan terugkeren en de film helpen 

monteren. Ze namen het voorstel aan.  

 
2 De Ledo-Birmaweg werd in volle oorlog door de geallieerden aangelegd 

tussen de Indische stad Ledo en het noorden van Birma. De Japanners hadden 

het zuiden van dat laatste land, toen een Britse kolonie, in 1942 bezet, waardoor 

de normale bevoorradingsroute vanuit Rangoon naar het Chinese Kunming, de 

zogenaamde Birmaweg, voor de geallieerden onbruikbaar was geworden. Op 

enkele maanden tijd legden ze een 1.100 kilometer lange weg aan door het ruwe 

berggebied tussen Ledo en de Birmaroute aan de grens met China. (nvdr) 
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Hij vergezelde en filmde dus een van de allereerste konvooien die 

over de Ledo-Birmaweg reden. De eerste groep van vrachtwagens 

was gesplitst in drie konvooien; pater Meeùs reed mee in het 

derde. Tijdens een hevige nachtelijke stortbui miste de wagen 

waarin hij zat een gevaarlijke bocht. Charles brak zijn rug en 

moest in Kunming (China) drie maanden in het hospitaal blijven.  
 

 
 

Een vrachtwagenkonvooi op de Ledo-Birmaweg. 

 

Na de oorlog, in 1948, presenteerde hij zijn film aan General 

Motors in Detroit. Ze monteerden hem en voegden er een sound-

track aan toe. Als wederdienst kreeg pater Meeùs een volledig 

uitgeruste gesloten GMC-truck, voorzien van speciale radioappa-

ratuur, om hem te gebruiken bij zijn missiewerk in China. 

 

Maar toen hij via Hongkong naar China terugkeerde, werd zijn 

vrachtwagen door de Chinese communisten in beslag genomen. 

Pater Meeùs kon de enige kopie van zijn film redden door hem 

buiten te smokkelen en mee te geven aan een scheepsofficier, een 

zekere Bartlett, die hem moest bezorgen aan Norman Burke, de 

laatste commandant van de 69ste DRS, een afdeling van het 

301ste. Maar Bartlett verloor het adres van Burke en slaagde er 

pas 18 of 19 jaar later door een toeval in de film aan Burke te 
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overhandigen, zoals het hem was gevraagd. Ondertussen was de 

doos waarin de film zat echter verschroeid en de film zelf licht 

beschadigd door een brand in Bartletts woning.3 

 

Na zijn terugkeer in China verhuisde pater Meeùs naar het verre 

westen van het land, om er te gaan werken in missiescholen die 

werden gefinancierd door de vereniging United China Relief, die 

in New York was gevestigd. 

 

In september 1947 keerde pater Charles terug naar Shanghai, waar 

hij zich ten dienste stelde van Caritas Catholica. Hij was er 

assistent van bisschop Walsh, hoofd van het China Catholic 

Bureau. Dat werk deed hij tot in 1951, toen hij door de Chinese 

communisten werd gearresteerd. Ze beschuldigden hem ervan een 

'handlanger van het Amerikaanse imperialisme' te zijn. Vijf jaar 

lang werd hij samen met bisschop Walsh vastgehouden, eerst in 

de gevangenis en daarna onder huisarrest. In 1955 werd hij 

vrijgelaten op conditie dat hij nooit meer naar China zou terug-

keren. Bisschop Walsh bleef nog gevangen tot 1970. Bij zijn 

vrijlating ging pater Meeùs speciaal naar Hongkong om er samen 

met zijn oude vriend een mis op te dragen. 

 

Een collega-samist, pater Claude Bastin, verongelukte in 1957. 

Hij werkte in een missie in het Zuid-Koreaanse Taegu, maar toen 

hij tijdens een vakantie de Mont Blanc aan het beklimmen was, 

werd hij door een lawine verrast. Pater Meeùs besloot daarop naar 

Taegu te vertrekken, in de zuidoostelijke hoek van Zuid-Korea, 

om er zijn vriend te vervangen en er diens werk voort te zetten.  

In 1958 werd hij vervolgens aangeworven als aalmoezenier van 

de Amerikaanse troepen die in Taegu waren gelegerd. Voor zijn 

verplaatsingen gebruikte hij een groene scooter, die 'padre's pony' 

genoemd werd. Achteraan had hij een teken aangebracht dat 

 
3 Dankzij de hulp van de auteur van dit artikel kon onze heemkring een dvd-

kopie van dit historische document van 17 minuten in handen krijgen. (nvdr)  
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gelezen werd als 'volg mij'. Op zijn groen uniform in legerstijl 

was een naamschildje gestikt met gewoon 'pater Charlie' op. 
 

 
 

Ook een landingsboot kon als kapel dienen. 
 

Aalmoezenier zijn in de US Army betekende voor pater Meeùs: 

het leven van de militairen delen, met hen praten waar ze zich ook 

bevonden, tijdens het werk zowel als tijdens de rust. Dat bracht 

mee dat hij zich soms op weg begaf naar afgelegen plaatsen, zoals 

de toppen van steile heuvels. Dikwijls zag men hem mijlen ver te 

voet gaan over ruige paden, met zijn draagbare kapel - een altaar 

en priestergewaden - in zijn rugzak, om Amerikaanse soldaten op 

te zoeken die waren gestationeerd bij radioposten op eenzame 

bergpieken. Hij organiseerde ook ware pelgrimstochten om bij 

zonsondergang diensten te gaan vieren bij het schrijn van O.-L.-V. 

van Salem op de Mount Kumo, 40 mijl ten noordwesten van 

Taegu, waar zich de meest geïsoleerde verbindingspost bevond. 

 

Zo groot was het respect dat de militairen voor pater Meeùs 

koesterden, dat de radio-operatoren voor hem een boodschap naar 

België trachtten te sturen, toen zijn vader in 1958 ernstig ziek 

werd. Toen dat niet lukte, vroegen ze hem of hij in de Verenigde 
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Staten niemand kende die hem zou kunnen helpen. Hij dacht aan 

de actrice Loretta Young. Pater Meeùs had vriendschap met haar 

gesloten toen hij haar in 1942 had ontmoet. Hij had toen met haar 

een geluidsopname gemaakt voor Chinese studenten die Engels 

leerden in China, want haar stem was door het American Institute 

of Voice Teachers als de beste uitgekozen. Loretta Young kon 

vanuit Amerika telefoneren met de familie Meeùs in België. 

Binnen het uur stuurde zij naar Taegu de boodschap terug dat het 

met Charles' vader zo goed ging als men maar kon verwachten. 

Hij stierf echter later op het jaar, waarna pater Meeùs naar België 

terugreisde om de nalatenschap te regelen. 
 

     
 

Charles aan het werk bij de opbouw van zijn missiepost in Taegu (links) en 

poserend met enkele van zijn parochianen.  
 

Een andere keer verliet hij Korea in 1961, om een pausconclaaf te 

volgen dat zowat een jaar duurde. Maar elke keer als hij weg was, 

werd hij door de Amerikaanse troepen erg gemist. Op 2 februari 

1962 keerde hij naar Korea terug. In dat jaar stichtte hij in Taegu 

een karmelmissie, waarvoor hij tot kapelaan was benoemd. 

 

Pater Meeùs had de gelofte gedaan dat hij in Korea zou blijven tot 

China opnieuw een vrij land zou zijn. Op dat ogenblik zou hij er 

terugkeren om er zijn werk voort te zetten. Jammer genoeg 

overleed hij voordat zijn dierbaarste wens in vervulling was 

gegaan. Hij stierf aan de gevolgen van kanker op 8 mei 1974, na 
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een lijdensweg van ruim een jaar. Zijn oude vriend dokter Joseph 

Beer, voormalig hoofd van de infirmerie van het 301ste, 

verzorgde hem. Dankzij zijn vriendschap met bisschop Walsh kon 

hij zijn laatste levensmaanden doorbrengen in de hoofdzetel van 

de missiecongregatie van Maryknoll in New York. Hij ligt 

begraven in de gronden van de Maryknoll-stichting in Ossining 

NY, dicht bij het graf van bisschop Walsh. 

 

Kort na zijn dood in mei 1974 werd het beeld van de Heilige 

Maagd, dat pater Meeùs in 1957 op zijn rug had gedragen op het 

steile pad naar de top van de ruwe Kumoberg, door een storm 

omvergeblazen. Het brak in vijftien stukken. De Amerikaanse 

soldaten die op de eenzame 'Salemtop' werkten, verzamelden de 

brokken voorzichtig voor reparatie, want het beeld was door de 

jaren heen veel voor hen gaan betekenen. Het werd wondermooi 

gerestaureerd en weer op zijn plaats gezet, om de heuveltop zoals 

tevoren te bewaken. 
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BELASTING OP HET LEUREN  

IN WIJNEGEM 
 

 

Hugo Lambrechts-Augustijns 

 

 

Inleiding 

 

Het beroep van leurder is zeer oud. Reeds in de middeleeuwen 

vervulden leurders een belangrijke sociale rol, omdat zij als 

enigen instonden voor een bepaalde ruilhandel in een agrarische 

samenleving met beperkte transportmiddelen.1 In zijn geschie-

denis van Montaillou in het begin van de veertiende eeuw schetst 

Le Roy Ladurie dat de marskramers komijn en naalden naar het 

dorp brachten, en zorgden voor de uitvoer van lamshuiden en 

eekhoornvellen. Gedurende eeuwen hielden de leurders zich bezig 

met de handel in allerlei spullen: boeken, stoffen, klederen, 

vaatwerk, ijzerwaren en allerlei snuisterijen.  

 

Jean-Pierre Gutton beschrijft in zijn verhandeling De armen en de 

samenleving verschillende categorieën leurders in de achttiende 

eeuw. Sommige leurders wilden loskomen van het gewone volk, 

maar vervielen niet zelden in landloperij of bedelarij. Niet-

gespecialiseerde leurders verkochten op het platteland alle moge-

lijke voorwerpen, van garens tot ijzerwaren. Hun kraam – daarom 

noemt men hen ook ‘kramers’ – bevatte een waaier van kleine 

voorwerpen die de boer niet zelf maakte: rozenkransen, messen, 

scharen, kammen, garen, draad, naalden, vingerhoeden, 

zakdoeken, schorten, mutsen, enz. Deze voorwerpen hadden zo’n 

geringe waarde dat hun handel onvoldoende rendeerde om ervan 

te leven.  

 
1 Anne-Marie Rabier, Leurder en mollenvanger, p. 38. 
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Economisch gezien onderscheidde de kleine leurder of mars-

kramer zich van de andere ambulante handel door zijn klein-

schaligheid. Een marktkramer daarentegen betrok een vast 

toegekende standplaats en had daardoor een zekere rechtspositie.2 

Roger Bertaux omschrijft de ‘colporteur’ (marskramer, venter) per 

definitie als een zwerver.3 

 

 
 

De 'kiepkerels' waren Duitse Teuten, zo genoemd naar de grote mand of 'kiep' 

met koopwaar die ze op hun rug droegen. 

 

In Limburg maakten de Teuten een integrerend deel uit van de 

bevolking; het was geen aparte groep of gesloten kaste. Zij 

organiseerden zich wel in corporaties, gewoonlijk in familie-

verband, die werkten volgens typische routes.4 Oorspronkelijk 

verplaatsten de Teuten zich te voet, een mars op de rug, met een 

kruiwagen of een hondenkar, maar wanneer lange afstanden 

werden aangepakt, gebeurde dit te paard en met de huifkar.5 

 
2 Anne-Marie Rabier, o.c., p. 107. 
3 Roger Bertaux, Pauvres et marginaux …, p. 158. 
4 Anne-Marie Rabier, o.c., p. 109. 
5 Jan van de Wouwer, De Vlämische Strasse, p. 5. 
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De belasting op het leuren 

 

In de Antwerpse verordening van 20 oktober 1881 betreffende de 

belasting op de leurders of uitventers (gewijzigd in 1920) lezen 

we dat elke rondleurder in het uitoefenen van zijn beroep zijn 

leurboekje bij zich moest hebben. Dit boekje moest zijn lichtbeeld 

bevatten, de tekst van het reglement op het leuren en het nummer 

van zijn eenzelvigheidkaart. Dit boekje werd afgeleverd op het 

hoofdcommissariaat van politie tegen betaling van 1,50 fr. 

 

Elke gemeente bepaalde hoeveel belasting of jaarlijks patentrecht 

de leurders dienden te betalen. De tarieven en categorieën in het 

reglement voor Wijnegem verschilden bijvoorbeeld met de 

tarieven in Brasschaat. Het leuren in Brasschaat was duurder dan 

in Wijnegem. Maar in Brasschaat waren de rondventers van vis, 

groenten, zand en brandhout niet onderworpen aan het leurrecht. 
 

 

Het reglement van 1893, uitgevaardigd door burgemeester Hipp. 

Meeùs en secretaris Aug. Van Turnhout, bepaalde verder dat het 

beroep van leurder verplicht moest worden aangegeven, dat deze 

venters minstens zestien jaar oud dienden te zijn en dat ze altijd in 

1893 Wijnegem Brasschaat 

Voor een mansvracht 5 fr 10 fr 

Voor een kruiwagen 10 15 

Voor een stootwagen 15 20 

Voor een hondenkar 20 - 

Voor een bespannen rijtuig met 

twee wielen 

25 - 

Voor een bespannen rijtuig met 

vier wielen 

35 - 

Voor met ezel of paard bespannen 

rijtuig 

- 35 

Voor met twee paarden bespannen 

rijtuig 

- 50 
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het bezit moesten zijn van een bewijs, waarop o.a. hun naam, 

woonplaats en een volgnummer stonden vermeld. 

 
De wetgeving 

 

De huis- aan huisverkoop door venters verdween stilaan na de 

Tweede Wereldoorlog. De multinationale distributie, de industrie 

met sterk uitgebouwde verkoopspunten en nieuwe verkoopstech-

nieken, de groeiende welstand met een verhoogde mobiliteit die 

de koopkracht van de bevolking wijzigde, en de aandacht voor de 

bescherming van de verbruiker hebben het leurderschap 

grotendeels verdrongen.  

Tot voor kort werd de ambulante handel gereglementeerd door de 

wet van 1939. Men wilde de gevestigde kleinhandel beschermen 

tegen de sterke concurrentie van de goedkopere marktkramers en 

leurhandelaars. De wet van 13 augustus 1986 op de ambulante 

handelsactiviteiten maakte de machtiging van de leurderskaart, de 

taksen en de forfaitaire belasting fiks duurder. 
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WAT STRAATNAMEN VERTELLEN 
(G-J) 

 

Carlo Evers 

 

 

Galgenstraat 

 

In Wijnegem waren vroeger twee Galgenstraten. De eerste was 

een zijstraat van de Krijgsbaan en diende aanvankelijk als inrit 

voor het warenhuis Makro. Oorspronkelijk, in 1742, vormde deze 

straat een rechte verbinding met de Turnhoutsebaan. Zij stond 

haaks op de huidige Krijgsbaan. Aan de overzijde van de Turn-

houtsebaan stond in vroegere eeuwen de galg opgesteld, wat nog 

zichtbaar is op de kaart van landmeter Stijnen. Toen al stond zij 

vermeld als Galge straete.  

Een tweede Galgenstraat vormt de grens tussen Wijnegem en ’s- 

Gravenwezel. In vroegere eeuwen lag deze weg helemaal op het 

grondgebied van ’s-Gravenwezel. Het was pas bij het rechttrekken 

van de gemeentegrenzen door het keizerlijk decreet van 15 januari 

1809 dat dit gedeelte bij Wijnegem werd gevoegd. Ook hier zal 

vermoedelijk een galg gestaan hebben. 

Galgen werden vroeger opgesteld aan de gemeentegrenzen. Zij 

vormden een afschrikmiddel voor eventuele misdagers. Het feit 

dat er twee Galgenstraten in Wijnegem waren, veroorzaakte veel 

verwarring. Daarom werd de eerste, die aan de grens met Deurne, 

in maart 2009 omgedoopt tot 'Karel Verbistpad'. 
(Kaart P. Stijnen, Casteel ende Graeffschappe van Wijneghem, 1742.) 

 

Ganzenweg 

 

De Ganzenweg verbindt de Turnhoutsebaan met de Merksemse-

baan en heeft als zijstraten de Vuurkruisenlaan, de De Wijngaard-

straat en de Nachtegalenweg. Zij werd, zoals vele van onze 

straten, gebetonneerd in de jaren zestig. 
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Jules Wuyts schrijft in Enkele grepen uit de geschiedenis van 

Wijnegem over haar naam: De 'Ganzenweg' was vermoedelijk de 

baan langs waar de kudden ganzen naar de Schijnbeemden 

werden geleid. We vinden de naam 'Ganzenweg' ook terug in 

andere oude Kempische dorpen. 

Dat deze weg al bestond in de achttiende eeuw is zeker. Op de 

kaart van P. Stijnen, Casteel ende Graeffschappe van Wijneghem, 

getekend in opdracht van Graaf Haudion in 1742, staat hij al 

vermeld. 

Grenzend aan de Ruggeveldstraat, een straat die parallel loopt met 

de Ganzenweg, lag een perceel grond genaamd Den Gansenkuil. 

Het is dus meer dan aannemelijk dat de naam Ganzenweg hierop 

geïnspireerd is.  

In de jaren 1994 en 1995 voerde AVRA opgravingen uit in de 

gronden rond de Vuurkruisenlaan en de Ganzenweg. Hier werd 

een kleine nederzetting met waterputten gevonden uit de late 

IJzertijd en de Romeinse periode. De 'gansenkuil' was vlakbij, een 

kleine honderd meter daarvandaan. 

 

Groenstraat 

 

De Groenstraat is een van de oudste straten van Wijnegem. In de 

achttiende eeuw begon zij aan de wegh van Antwerpen naer 

Turnhout. Het eerste stuk van de straat heet nu 'Kanaalstraat'. 

Verder liep ze door naar ’s-Gravenwezel op het tracé van de 

huidige ’s Gravenwezelsesteenweg.  

Het was dus een vrij lange straat. Zij liep tot aan de Vogelzang 

aan de grens met 's-Gravenwezel. In de achttiende eeuw heette zij 

al Groen straete. Langs deze weg stond het kasteel Pulhof en de 

boerderij Ter Siecken, gelegen aan de ’s-Gravenwezelsesteenweg 

tegenover de huidige Groenstraat. 

In deze Groen straete bevond zich eertijds een herberg, namelijk 

'Het Groenhuys'. Dit café werd rond 1932 afgebroken. Enkele 

vermeldingen: 
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* 1727: … compareert Jan Verelst weert inde herberghe het 

groenhuys in Wijneghem gebortich, 31 jaeren, rechtelijck gedaegt 

geeedt ende gevraeght…  
 

 

 
 

De meeste huizen in de Groenstraat dateren van rond het midden van de 

negentiende eeuw (foto 1972). 

 

* 1765: Groenhuys, herberghe gelegen inde Groenstraete. In het 

gebouw woonden Jan Pittoors, zijn vrouw Cornelia Gijsels met 

hun kinderen Elisabeth, Clara Claessens en Anna Maria.  

* 1778: Het groenhuys regenotende zuijd de baene van ’s Graven-

wesel naer Wijneghem west Ter Siecken oost ende noort ter 

Siecken west eenen rijwegh.  

De laatst bekende vermelding dateert van 1912. De vermoedelijk 

laatste uitbaters van deze herberg waren Henri Mortelmans en zijn 

vrouw M. de Winter. Er werden toen boogschietingen ingericht. 

In de straat groeiden vroeger notenbomen.  

Van de oorspronkelijke Groenstraat is echter nog maar een klein 

gedeelte overgebleven. Er staan nog enkele mooie oude werk-

manswoningen. De meeste ervan dateren uit de periode 1840-

1850. Tot enkele jaren geleden waren ze allemaal eigendom van 

mevrouw Akkermans-van Haaren. Na haar overlijden kregen de 

bewoners de kans om deze huisjes aan te kopen.  
(P. Stijnen, Casteel ende Graeffschappe van Wijneghem, 1742) 

(Arch. Heemkring Wijnegem, gemeentebeleid) 

(Schepenbrief RAA o/A Wijn nr. 59) 

( RAA, Manuale pastoris Reg E in Calmpthout) 
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Helenalei 

 

Collegezitting van 8 augustus 1939: (Het college) neemt kennis 

van de opmerkingen der Provincie inzake overname der Helenalei 

van de firma SIMINA. Daar een voorafgaandelijk lijnrichtings-

plan wordt geëischt zal hieraan gevolg worden gegeven. 

De L-vormige Helenalei verbindt de Hippoliet Meeusstraat met de 

Rode Dreef, de Rerum Novarumlaan en de Turnhoutsebaan. 

In 1952 was het een van de best berijdbare straten van Wijnegem. 

Zij voldeed samen met nog drie andere straten aan de eisen voor 

snel en zwaar verkeer. 

Robert Meeùs droeg deze weg, 

die rond zijn tuin liep, in 1939 

kosteloos over aan de gemeente, 

op voorwaarde dat de straat zou 

worden genoemd naar zijn over- 

leden echtgenote.  

Robert Meeùs was de tweede 

zoon van Hippolyte Meeùs en 

Isabelle Demeurs. Hij huwde in 

1907 met Hélène Havenith 

(foto), geboren te Kontich op 24 

april 1885 als dochter van 

Charles Havenith en Hélène van 

Put. Zij overleed op 2 maart 

1912 te Antwerpen, amper 26 

jaar oud. Ze werd begraven op 

het kerkhof te Wijnegem. Robert Meeùs overleed in 1958 op 76-

jarige leeftijd. 
(Archief gemeente Wijnegem, Collegebesluiten 1938-1942) 

(Geneanet ‘Meeùs Wijnegem' en 'Havenith Kontich') 

 

Henri Savenierslaan 

 

Het college besliste in 1953 de volgende naam te geven aan een 

nieuwe straat in de wijk Zevenbunder: De verkeersweg over de 
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gronden aan de nieuwe wijk van de Kleine Landeigendom ,gaande 

van de Stokerijstraat naar de Kasteellei (ter hoogte van het 

Wezenhuis): Henri Savenierslaan. 28 september 1953. 

Henri Saveniers werd geboren te 

Wijnegem op 16 maart 1876 als 

zoon van Willem Saveniers en 

Maria Carolina Mariën. Hij stierf in 

Wijnegem op 20 november 1954. 

Hij stichtte brouwerij De Ster, die 

was gevestigd aan de zuidkant van 

de Turnhoutsebaan, een twintigtal 

meter ten westen van de Zwanen-

beek of Wezelse beek. Er werden 

verscheidene bieren gebrouwen, 

waaronder Blond, Bock, Export, Tripel en Seef. 

Zijn zoon Henri en zijn schoonzoon Louis Van Riel namen de 

zaak van hem over. Na het overlijden van Louis Van Riel werd de 

brouwerij enkele jaren geleid door Henri Saveniers en door zijn 

zuster, weduwe van Louis. Ze werd uiteindelijk verkocht in 1940 

en tijdens de oorlog, in de winter van 1941-1942, afgebroken. 

Henri Saveniers was schepen van Wijnegem van 1921 tot 1934. In 

dat jaar werd hij tot burgemeester benoemd. Hij oefende dit ambt 

uit tot einde 1946. Vanaf 1930 vinden we Henri Saveniers ook 

terug als voorzitter van de harmonie De Vrijheidsvrienden; later 

werd hij erevoorzitter. 
(Archief gemeente Wijnegem, Collegebesluiten) 

(C. Evers en L. Spaepen, 150 jaar harmonie in Wijnegem, 2009) 

(J. Wuyts, Enkele grepen uit de geschiedenis van Wijnegem, 1952) 

(www.heemkringwijnegem.be) 

 

Het Loo 

 

In zitting van 16 februari 2004 besliste de gemeenteraad een 

nieuwe straat 'Het Loo' te noemen. Het is een zijstraat van de 

Frans Van Schevensteenstraat. Aan de oostzijde loopt ze dood, 

aan de westzijde is ze verbonden met de Peter Benoitstraat.  

http://www.heemkringwijnegem.be/
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Lo: aanduiding van een niet-natuurlijke open plek in het bos. Het 

duidt op ontginningsactiviteiten en het aanleggen van nieuwe 

woonplaatsen. Plaatsnamen met het lo-toponiem zijn indicaties 

voor ontginningsnederzettingen uit de vroege middeleeuwen. 

Soms verwijzen zulke namen naar voorchristelijke heiligdommen, 

zoals Heiloo of Ermelo..  

'Loo' is verder nog een historische benaming voor het Nederlandse 

bos. Het gaat dan wel om een specifieke loofbosstructuur met 

stukken open weide. De naam is afkomstig van het Germaanse 

‘lauhaz’ wat 'open plek in het bos' of 'bosje op hoge zandgrond' 

betekent.  

Het Loo in Wijnegem is gelegen op een heuvelrug, in oudere 

teksten ‘het Rughvelt’ geheten. Op een kaart van landmeter 

Stijnen uit 1742 zien we dat hier schrale gronden lagen. Vermoe-

delijk stond er een loofbos in een vroegere periode, waaruit dit 

toponiem is voortgekomen. 

Enkele vermeldingen: 

1750: op 't Loo 1,1 bunder behoort de graaf 

1794: Item 6 vierendeelen uyt het Loo genaemt  7 Bunder - 1 B. 

200 R. in huere bij Peeter de Laet. (Inventarisatie door de Franse 

Revolutie van de gronden onder Wijnegem.)  
 (Drs. J.P.A. Hendriks, Prisma van de archeologie, uitg. Spectrum, 1996) 

(nl.wikipedia.org/wiki/LOO)  

(RAA o/a wijn n° 8a,b,c) 

 

Het Sas 

  

De huizen op te richten door de Staat ter hoogte van het sas zullen 

in de bevolkingsboeken ingeschreven worden met de benaming 

Het Sas. (College 15 september 1936.) 

Het Sas ligt naast het sluizencomplex en heeft als zijstraten de 

Oude Turnhoutsebaan en de Hippoliet Meeusstraat. 

De enkele huizen die er staan zijn eigendom van de Dienst der 

Scheepvaart. Oorspronkelijk waren de bewoners van deze huizen 

ook werkzaam aan de sluizen. Het eerste sluizencomplex werd 

gebouwd bij de aanleg van het Albertkanaal tussen 1934 en 1935. 
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Het bestond uit twee grote sluizen van 136 x 16 meter en aan de 

zuidkant een klein sas voor schepen met geringe diepgang. 

Het vervoer op het water nam gestaag toe. Grotere binnenschepen 

en duwvaartkonvooien werden gebouwd, wat de nood aan grotere 

sluizen deed toenemen. In 1990 werden de werken aangevat voor 

het bouwen van een sluis van 200 x 24 meter, met een verval van 

5,70 meter. Deze nieuwe duwvaartsluis werd plechtig ingehuldigd 

door Koning Albert II op 12 juli 1994.  

Momenteel is nog een vierde grote sluis gepland aan de noordkant 

van het huidige complex. 
(Arch. HK, gemeentebeleid) 

(Arch. gemeente Wijnegem, Collegebesluiten 1935-1938) 

 

Hippoliet Meeùsstraat 

 

De vroegere 'Oelegemsche Steenweg' wordt genoemd Hippoliet 

Meeùsstraat, op verzoek van de bewoners van deze straat, als 

eerbetoon aan de vroegere burgemeester en medestichter van de 

jeneverstokerij 'De Sleutel' Hippoliet Meeùs. (College 22 februari 

1921.)  

In de zitting van het college van 20 februari 1936 werd anderzijds 

beslist om het gedeelte van de Hippoliet Meeùsstraat ten zuiden 

van de vaart tot aan de grens met Wommelgem de benaming te 

geven van 'Stokerijstraat'. 

In de achttiende eeuw heette deze straat de Baene van Heirenthals 

naar Antwerpen. De enige zijstraat is de Helenalei. 

Louis Meeùs, zoon van jeneverstoker Jan Meeùs, stichtte in 1869, 

samen met zijn broers Hippoliet, Théophile en Prosper, de 

jeneverstokerij te Wijnegem. Op korte tijd kende de stokerij een 

enorme bloei. In 1896 werd er nog een gistfabriek aan 

toegevoegd. Honderden werknemers verdienden er hun brood.  

Na het overlijden van burgemeester Gustave van Havre in 1892 

werd Hippoliet Meeùs tot burgemeester van Wijnegem benoemd. 

Hij bewoonde op de Turnhoutsebaan een prachtig herenhuis met 

stallingen en remise. Na het uitbreken van WO I vluchtte de 
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familie Meeùs naar Engeland, waar de heer en mevrouw Meeùs in 

1915 overleden.  
(Arch. HK, gemeentebeleid) 

(Arch. gemeente Wijnegem, Collegebesluiten 1920-1927 en 1935-1938) 

(J. Wuyts, Enkele grepen uit de geschiedenis van Wijnegem, 1952) 

 

 
 

De Hippoliet Meeùsstraat rond 1930. 

 

Hoevestraat 

 

Collegebesluit van 26 mei 1936: De vroegere Korte Fortveld-

straat wordt genoemd: Hoevestraat. Deze korte straat verbindt de 

De Wijngaardstraat met de Merksemsebaan. Ze heeft als zijstraat 

de Nachtegalenweg. 

De straat heeft haar naam te danken aan het feit dat er een klein 

boerderijtje stond op de plaats waar nu een pleintje ligt tussen De 

Wijngaardstraat, Hoevestraat, Merksemsebaan en Fortveldstraat. 

Het boerderijtje stond in feite met de voorzijde naar de huidige De 

Wijngaardstraat gericht, die toen nog een zandweg was. De laatste 

bewoners waren de familie Meersman. De boer droeg de bijnaam 

'lamme hand' vanwege een gebrek aan zijn hand.  
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Het boerderijtje werd afgebroken bij de aanleg van de De 

Wijngaardstraat in de jaren zestig. 
Archief gemeente Wijnegem, Collegebesluiten 1935-1938 

 

 
 

De hoeve Meersman in 1958. 

 

Houtlaan 

 

De ring rond Wijnegem begint aan het kruispunt van de Krijgs-

baan en de Turnhoutsebaan, loopt rond de Fortvlakte en over het 

Albertkanaal in de richting van Schilde, waar ze opnieuw op de 

Turnhoutsebaan uitkomt. Ze kruist op haar traject de Ertbrugge-

straat, de Merksemsebaan, de Albertkanaalbaan, de Reigerstraat 

en de 's-Gravenwezelsesteenweg. 

De naam komt van de vroegere 'Houtstraete', getekend op de kaart 

van landmeter Popp uit 1860. Deze straat lag ongeveer waar nu de 

Ertbruggestraat loopt van de Ruggeveldstraat tot de grens met 

Deurne. Deze Houtstraete werd genoemd naar de familie vanden 

Houte, die op het kasteel Ertbrugge woonde in de zeventiende 

eeuw. 
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Op de gronden naast de Houtlaan werden gedurende dertig jaar 

opgravingen uitgevoerd door de Antwerpse Vereniging voor 

Romeinse Archeologie. Er werden nederzettingen gevonden uit de 

periode vanaf de vroege ijzertijd tot de late middeleeuwen. 

De Houtlaan werd in de jaren 1982-1983 aangelegd, tegen de zin 

van een aantal middenstanders en groenen, om de dorpskern van 

Wijnegem van doorgaand verkeer te ontlasten. 

 

Industrielaan 

 

In gemeenteraadszitting van 16 maart 2009 werd beslist om deze 

zijstraat van de Merksemsebaan 'Industrielaan' te noemen. Slechts 

enkele tientallen meters van deze straat liggen op Wijnegem. Het 

is de eerste zijstraat rechts voorbij de Deurnesteenweg (Hoog-

molenbrug). Ze loopt vanuit Deurne over een stukje Wijnegem 

naar een klein bedrijventerrein dat langs het kanaal op Schotens 

grondgebied ligt. 

 

Jan Baptist Pittoorsstraat 

 

Het College beslist van de nieuwe straat C, deel makende van het 

lijnrichtingsplan, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 juli 

1934, er eene verbinding makende tusschen de twee staatsbanen, 

de benaming te geven van 'J.B. Pittoorsstraat'. 

Deze straat verbindt de Turnhoutsebaan met de De Wijngaard-

straat. Zij kruist de Vuurkruisenlaan. 

Jan-Baptist Pittoors werd geboren te Wijnegem op 17 oktober 

1780 als zoon van Joannes Pittoors en Catharina Ceulemans. Hij 

was tweemaal gehuwd, een eerste maal met Joanna Catharina 

Pittoors en in een tweede huwelijk met Anna Elisabeth van 

Ishoven. Als beroep wordt vermeld: landbouwer. Hij overleed in 

Wijnegem op 7 augustus 1852. 

Jan-Baptist Pittoors was schepen van 1820 tot 1848. 
Archief gemeente Wijnegem, Collegebesluiten 1935-1938 

Overlijdensregister 1851-1861 
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Jan Vlemincklaan 

 

Gemeenteraad van 17 januari 2000: Gelet op het raadsbesluit van 

18 oktober 1999, waarbij het voorstel werd gedaan naar aanlei-

ding van een nieuwe verkaveling, gelegen langs de Albrecht 

Rodenbachlaan, een nieuwe straatnaam toe te kennen, namelijk 

'Jan Vlemincklaan'. 

De Jan Vlemincklaan is een zijstraat van de A. Rodenbachlaan  en 

splitst zich in twee doodlopende gedeelten. 

Zoals ook de oude toren aan de vijver in het gemeentepark is de 

straat genoemd naar de familie Vleminck, waarvan Jan Vleminck 

Sebastiaanszoon de voornaamste telg was. Hij kocht het landgoed 

met kasteel in 1567 van koopman en bankier Gerard Sterck en 

werd zo heer van Wijnegem. 

Jan Vleminck werd geboren rond 1520 in het stadje Limbourg aan 

de Vesder, maar kort na zijn geboorte kwam zijn familie naar 

Antwerpen wonen. Hij studeerde in Leuven. Tussen 1551 en 1560 

verbleef hij meestal in het buitenland: Italië, Frankrijk, Engeland 

en Spanje. In Valladolid was hij financieel agent van Filips II. In 

1561 huwde Jan Vleminck met Isabella Schetz. Hij vestigde zich 

in Antwerpen, waar hij optrad als zaakgelastigde van voorname 

lieden. Hij bezat verscheidene eigendommen in de Scheldestad, 

o.a. een prachtige patriciërswoning achter de kathedraal, die 

echter verdween voor de aanleg van een nieuwe straat die naar 

hem werd genoemd: de Vleminckstraat. 

Zijn klassieke opleiding, zijn omgang met de vooraanstaande 

familie Schetz en zijn contacten met humanisten als Justus Lipsius 

en Johannes Goropius Becanus brachten hem tot het dichterschap. 

De erudiete en veelzijdige zakenman schreef in het Latijn onder 

de naam Johannes Flemingus. Enkele van zijn gedichten werden 

door Christoffel Plantijn gedrukt. 

Jan Vleminck stierf onverwacht in 1568 en werd begraven in de 

kathedraal van Antwerpen. Zijn broer Arnold volgde hem op als 

heer van Wijnegem. 
Archief gemeente Wijnegem, notulen gemeenteraad 2000-2001 

Archief HK, infotekst Leo Spaepen 
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Jozef Nauwelaertsstraat 

 

In de gemeenteraadszitting van 11 december 1950 werd besloten 

de verbindingsweg tussen de Koolsveldlaan en de Turnhoutsebaan 

de naam 'Jozef Nauwelaertsstraat' te geven. 

Zij heeft als zijstraat de Bijlweg, kruist vervolgens de Peter 

Benoitstraat en loopt verder naar beneden tot de Koolsveldlaan.  

 

 
 

Jozef Nauwelaerts was schepen van Wijnegem van 1904 tot 1918 

en tevens voorzitter van de Commissie van Openbare Onderstand 

van 1910 tot 1918. Ook zijn dochter Maria vervulde deze laatste 

functie tussen 1950 en 1953. 
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Mededelingen 

 
Voorbije activiteiten 

 

De Nacht van de Geschiedenis is een succesverhaal. Dit jaar, op 

22 maart, moest er zelfs volk geweigerd worden. Het thema was: 

feest. En een feestelijke avond is het inderdaad geworden. Bij het 

binnenkomen werden de deelnemers getrakteerd op een aperitief 

in de vorm van een glaasje Clémis en op een voorgerecht in de 

vorm van een streepje muziek van leerlingen van de muziekschool. 

Daarna nam Diane De Keyzer (foto) de hoofdschotel voor haar 

rekening. Ze vertelde in geuren en kleuren hoe een feestmaaltijd 

eruit zag rond 1900, aan de hand van een menu uit het kasteel van 

Louvignies: tien tot veertien gangen, waaronder drie of vier met 

vis, evenveel met vlees en drie desserten, alles overgoten met 

flinke scheuten wijn. Daarbij zette ze de centrale positie van de 

prestigieuze cuisinières duidelijk op de (spijs)kaart.  
 

 
 

De vragen die nadien werden gesteld, bewezen dat het publiek 

haar uiteenzetting best gesmaakt had. Daarmee was het feest voor 

de aanwezigen nochtans niet afgelopen. Een lekker potje rijstpap 

met fruit of met bruine suiker, gevolgd door een glas en een 

babbel, vormde het fijne nagerecht van de avond. Misschien een 

beetje soberder dan in het verhaal van de spreekster, maar onge-

twijfeld beter voor de cholesterol. (ls) 
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Komende activiteiten 

 

Sinds enkele maanden gaat een flink stuk van de energie van het 

bestuur naar de voorbereiding van de traditionele tentoonstelling, 

die dit jaar in het teken staat van De Stokerij Meeùs in Wijnegem. 

Een onderwerp dat zeker tot de verbeelding zal spreken, want de 

fabriek van Meeùs was voor de Eerste Wereldoorlog een van de 

grootste jeneverstokerijen ter wereld en heeft honderden van onze 

Wijnegemse ouders, groot-  en overgrootouders werk verschaft. 
 

 
 

De tentoonstelling zal diverse componenten omvatten. Vooreerst 

een historisch overzicht, met talloze nog nooit getoonde foto's van 

de gebouwen, het leven in en rond de fabriek, de familie Meeùs 

enz., waarbij ook de markante rol van chemicus Henri Verlinden 

wordt belicht. Verder een schitterende reeks gebruiksvoorwerpen, 

reclameobjecten en drukwerk in verband met de Stokerij Meeùs 

uit de collectie van Jo Giebens, aangevuld met enkele authentieke 

stukken die ons in bruikleen werden gegeven door o.a. de familie 

Meeùs en de firma Bal & Louis Meeùs. En ten slotte een blik op 

de toekomst: een maquette en foto's van de wijk zoals die er zal 

uitzien na de renovatie door Axel Vervoordt. 
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Praktisch: 

- Plaats: 't Gasthuis, Turnhoutsebaan 199, Wijnegem. 

- Openingstijden: van zaterdag 23 april tot en met zondag 1 mei, 

alle dagen van 10 tot 17 uur. 

- Een prachtig boek van 180 bladzijden met 150 foto's, waarvan 

de helft in kleur, zal als catalogus worden aangeboden voor 

slechts 10 euro. Niet minder dan zeven auteurs werkten eraan mee 

en tal van getuigen komen erin aan het woord. Een onmisbare 

herinnering aan een belangrijke episode uit de Wijnegemse 

geschiedenis én een uniek document voor verzamelaars! 
 

 
 

Tijdens de week van de tentoonstelling zullen uitzonderlijk geleide 

bezoeken mogelijk zijn aan de gebouwen van de voormalige 

stokerij en mouterij, nu eigendom van Axel Vervoordt, en aan het 

voormalige herenhuis van burgemeester Hippolyte Meeùs, later 

klooster van de zusters annonciaden (normaalschool). Het is een 

laatste kans om de beide sites (gratis) te bezoeken, voordat ze 

binnenkort grondig worden gerenoveerd. 

- Mouterij: woensdag 27 en zaterdag 30 april, telkens om 14 uur. 

- Annonciaden: woensdag 27 april om 16 uur en zondag 1 mei om 

14 uur. 

Inschrijven, met opgave van gewenst bezoek en aantal personen, 

kan nog bij onze secretaris (zie colofon) 
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Om in dezelfde sfeer te blijven en om onze honger naar kennis 

over het jeneverstoken verder te stillen, organiseert de heemkring 

op zaterdag 14 mei een geleid bezoek aan het Jenevermuseum in 

Hasselt. 

We komen om 10.30 u. rechtstreeks samen aan het museum in de 

Witte Nonnenstraat 19. Treinreizigers kunnen aan het station de 

gratis stadsbus (boulevardpendel) nemen tot het Kolonel Dusart-

plein of te voet (15 minuten) langs het centrum naar het museum 

wandelen. Wie wil carpoolen neemt best contact op met een van 

de bestuursleden. 

Het bezoek met gids duurt 90 minuten en kost ongeveer 6 euro, 

afhankelijk van het aantal deelnemers (ter plaatse te betalen). Een 

glaasje jenever of een frisdrank is inbegrepen. 

Na de middag is iedereen vrij. Wie dat wenst kan nog een ander 

museum bezoeken in de onmiddellijke buurt, zoals Het Stadsmus, 

het Museum van het Heilig Paterke of het Modemuseum (de eerste 

twee zijn gratis, het laatste betalend), of even verderop gaan 

wandelen in de Japanse tuin (Gouverneur Verwilghensingel), of 

gewoon gaan winkelen in de gezellige binnenstad. Ook Bokrijk is 

niet veraf. 

Inschrijven kan tot 7 mei bij onze secretaris (zie colofon). 

 

In memoriam 

 

Albert Stroeckx overleed op 30 december 2010 op zestigjarige 

leeftijd na een kortstondige maar moedig gedragen ziekte. Albert, 

of ook wel gewoonweg ‘Beerke’, was een rasechte Wijnegemnaar 

en lid van verschillende verenigingen. De Koninklijke Harmonie 

De Wijngaard en de Mezenvangers, waarvan hij vlaggendrager 

was, namen een speciale plaats in zijn activiteiten in. Met de 

tentoonstelling die de heemkring organiseerde ter gelegenheid 

van het honderdvijftigjarig bestaan van harmonie was Albert 

aanwezig als vertegenwoordiger en medewerker  van de harmonie 

én als duivel-doet-al.  Hij had de smaak goed te pakken en na de 

tentoonstelling werd hij een trouwe medewerker in het archief van 
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de heemkring. Hij was altijd op post, werkte erg nauwgezet en je 

kon op hem rekenen. Hij had ook de taak op zich genomen om een 

volledige inventaris te maken van de Boerderij. Dit laatste heeft 

hij echter niet kunnen afwerken. We zullen ons Albert altijd 

herinneren als een aangename en meer dan degelijke medewer-

ker. Langs deze weg wil het bestuur van de heemkring nogmaals 

zijn medeleven betuigen aan de familie en de vele vrienden die 

hem veel te vroeg moeten missen. 

 

           

 

Esmeralda Claes overleed op 18 februari 2011 na een kortstondi-

ge ziekte op vijftigjarige leeftijd. Ze was actief in verscheidene 

Wijnegemse culturele en politieke verenigingen. Zij was onder 

andere voorzitster van ‘Stamboom, het  Wijnegems Genealogisch 

Gezelschap’ dat als vereniging een erelidmaatschap heeft bij de 

heemkring. Langs deze weg wil het bestuur nogmaals zijn mede-

leven betuigen aan de familie en de vele vrienden en kennissen 

van Esmeralda die haar met veel pijn en verdriet, maar met 

dankbare herinneringen, veel te vroeg hebben moeten afstaan. 

(vw) 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 54 

Illustraties: 

 

Archief HK Jan Vleminck: 6, 8, 11, 13, 16, 39, 43, 46, 49, 50, 52 

Françoise Faulkner: 22, 25, 28, 29 

Eugène Meeùs-Mertens, La famille Meeùs, 1943: 38 

Fam. Meganck-Verbiest: 23 

Leo Spaepen: 3, 37, 42, 56 

Marie-Paul Van Rompaey: 4 

www.inquisition-art.net: 18, 19 

www.teuten.lingers.eu: 32 

www.time.com: 26 

www.uit.oostende.be: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.inquisition-art.net/
http://www.teuten.lingers.eu/
http://www.time.com/
http://www.uit.oostende.be/


 55 

 
 

Vrolijk Pasen, 1911. 


